
Medestrijder 

 

Zonder blijk van schaamte of enig berouw liep de zwarte kat 

met een nog levende mus in zijn bek voorbij het keukenraam. 

Iets in mij zei: ‘Red de mus’, maar de gedachte was net zo snel 

als de kat weer verdwenen.  

Als je in de wereld kijkt, zo naar de dingen om je heen, dan kan 

dat leiden tot verschillende stemmingen. Het kan verbazing 

opwekken, ja zelfs een soort ongeloof, of afschuw voor dat wat 

je ziet, zelfs angst. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het je 

helemaal niets doet, dat het gewoon aan je voorbijgaat, dat er 

geen enkele vorm van medelijden of inleving voorhanden is. Of 

juist het tegenovergestelde: toewijding, aandacht en medeleven. 

Het is nog maar een fractie van wat de wereld om ons heen in 

ons kan oproepen. 

Een kat denkt bij het vangen van een mus niet na over wat dit 

voor de mus zou kunnen betekenen, hij doet het gewoon. Een 

kat leeft in zijn kat-zijn, een mus leeft in zijn mus-zijn. Het 

hoort nu eenmaal bij een kat dat die af en toe een vogel vangt, 

daar kunnen we verder niets aan doen. 

En hoe zit het met ons, wat is dan zo eigen aan ons menszijn? 

Wij die de wereld zo verschillend kunnen beleven en zien? Het 

is het ik. Dat ene alomvattende woordje dat ieder enkel voor 

zichzelf kan uitspreken. Het getuigt van een voortdurend 

ontwaken aan de ander, in de wereld en aan jezelf. Dan ben je 

mens. 

De tien evangeliegedeeltes die vanaf de tiende week vóór 

Michael in de dienst worden gelezen, beginnend met Markus 8 

‘de belijdenis van Petrus’ en eindigend met Lukas 7 ‘de 

opwekking van de jongeling te Nain’, vormen een weg tot 

versterking van de Ik-wording van de mens. Zelfs een 

medestrijder worden van Michael. Want het dreigende gevaar 

dat op de loer lijkt te liggen om ons te verslinden vormen we 

tenslotte zelf door alles wat onbewust - niet door-Ikt - in ons 

leeft. 

Ardan Heerkens



MENSENWIJDINGSDIENST 

   

Zondag       10.30 uur           

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet in augustus en niet op 26  

       september 

Donderdag   9.15 uur           

 

• Op vrijdag 29 september (Michael) begint de dienst om 10.00 

uur 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

Trinitarische Tijd 

Zondag  27 augustus   Markus 7, 31 -37 

Zondag  3 september  Lukas 10, 1-20 

Zondag  10 september  Lukas 17, 5-37 

Zondag  17 september   Mattheus 6, 19-34 

Zondag  24 september   Lukas 7, 11-17 

 

Michaeltijd 

Vrijdag  29 september   Mattheus 22, 1-14 

Zondag  1 oktober   Mattheus 22, 1-14 

Zondag  8 oktober   Openb. van Johannes 12 

Zondag  15 oktober   Openb. van Johannes 19, 11-16 

Zondag  22 oktober   Efeziërs 6, 10-19 

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

   

 

Zondagsdienst met verhaal vooraf 

Voorafgaand aan iedere zondagsdienst is er een verhaal voor de 

kinderen dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal  



vormt de brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse 

en die wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

Zondag 3 en 17 september om 9.30 uur 

 

Opgelet!  

Zondag 1 oktober is de zondagsdienst na de mensenwijdingsdienst om 

12.00 uur i.v.m. het Michaelfeest. Meer informatie verder in dit 

bericht. 

 

De zondagsdienst voor de kinderen is om de week en dus niet meer 

gekoppeld aan de 2de en de 4de zondag van de maand. 

 

Voor kinderen van klas 1 of groep 3 die dit schooljaar voor het eerst 

deelnemen aan de zondagsdienst is er op zaterdag 9 december om 10 

uur een korte kennismaking d.m.v. een verhaal en een korte 

rondleiding in de kerk. Aanmelden bij Ardan Heerkens 

 

Jeugdwijding 2024 

In oktober begint de voorbereiding op de jeugdwijding in 2024 die in 

de Paastijd zal plaatsvinden. Komt je kind hiervoor in aanmerking (8e 

klas/groep 10, of 14 worden in komend schooljaar) neem dan contact 

op met Ardan Heerkens. Tel: 06 14741057 of 

ardan.heerkens@gmail.com 

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

 

Trinitarische tijd  

Zondag 3 sept.     Lukas 10   De uitzending van de tweeënzeventig 

Zondag 17 sept.   Mattheus 6   Wees niet bezorgd 

 

 

 



LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

MENSENWIJDINGSDIENST     KINDERDIENST 

Triniteit 

Gij zijt de weg die wij gaan  Hij is de ster, hij is de zon 

Uw vrede zij de ordenende kracht   

 

Michaeltijd  

 

Weerklonken heeft de roep  Onoverwinnelijk sterke held 

 Dood nog leven        

        

 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

 

Afwezigheid geestelijken 

Ton Besterveld is afwezig van 26 augustus tot 11 september 

Beide geestelijken zijn afwezig van 25 t/m 27 september. In dringende 

gevallen te bereiken: 06-49898082 (TB) of 06-14741057 (AH) 

 

Altaar schildering 

In het najaar van 2022 kondigde het convent aan dat er stappen 

werden ondernomen om tot een nieuwe altaar schildering te komen. 

Het was nog te vroeg om een naam te noemen. Eerst moest het nodige 

vertrouwen worden gevonden om duidelijk te krijgen of we het proces 

met elkaar wilde aangaan. Inmiddels zijn we zover. Niets staat meer in 

de weg om te verkondigen dat Irene van der Laag woonachtig in Zeist 

de uitdaging wil aangaan. Het zou dus zomaar kunnen dat over een 

jaar de Johanneskerk over een nieuwe altaar schildering beschikt. 

Uiteraard houden we jullie van het verdere verloop op de hoogte. 

 

Stilte! Zondagdienst voor de kinderen is begonnen 

Het kerkgebouw is erg gehorig. Alles wat zich op de gang afspeelt is 

ook goed hoorbaar in de cultusruimte. Op zondagen waarop er een 



zondagsdienst voor de kinderen is, voorafgaand aan de 

mensenwijdingsdienst, is het fijn hier rekening mee te houden. 

 

Dank 

Ton Besterveld en Ardan Heerkens willen hun hartelijke dank 

uitspreken voor de gulle giften die het mogelijk maakte dat zij ook dit 

jaar met vakantie konden gaan. Dank! 

 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie 

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Data: 14 en 28 september 12 en 26 oktober 

Tijd: 10.30-11.45 uur  

In Hengelo: Lukasevangelie  

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 14 september 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Plaats: Landsteinerstraat 16, 7555 MN Hengelo, tel. 074-2911953 

 

Jongeren gespreksgroep 

Iedere tweede zondag van de maand komen we samen.  

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Toespraken na de dienst 

De toespraken na de dienst hebben als titel: Het epistel of tijdengebed 

De eerst volgende toespraak vindt plaats op de 3e zondag van de 

maand: 17 september 

 

 

 



VAN HET BESTUUR 

 

 

Verhuur 

Er is een nieuw overzicht van de huurprijzen voor de gemeentezaal. 

I.v.m. de gestegen energiekosten zijn die omhooggegaan. Inlichtingen 

hierover zijn bij het bestuur verkrijgbaar. 

 

 

Bulletin 

Naar aanleiding van het gesprek dat op 1 juni plaatsvond tussen het 

bestuur en de contactpersonen van de taakgroepen van onze gemeente 

is het ‘Bulletin’ in het leven geroepen. De opzet is dat na elke 

bestuursvergadering een korte mededeling wordt gedaan van de 

belangrijkste zaken die spelen in de gemeente. Het eerste Bulletin is 

op 3 juli met de mail verstuurd. Een papieren exemplaar ligt ter inzage 

op de tafel in de tuinzaal voor wie het bericht niet per mail ontvangt.  

 

 

Medewerkersavond 12 oktober  

Op deze avond wil het bestuur iedereen bedanken die bijdraagt aan het 

gemeenteleven. Dit werk wordt vaak onopvallend en in stilte verricht. 

We hopen elkaar in deze bijeenkomst vanaf 19.30 uur te ontmoeten 

met daarbij een luchtig programma, koffie/thee en koek. De 

uitnodiging voor deze avond wordt via de contactpersonen van de 

taakgroepen aan de medewerkers verstuurd. 

 

 

Vooraankondiging najaarsledenvergadering  

Op donderdagavond 26 oktober om 20.00 uur vindt de 

najaarsledenvergadering plaats. De inloop is vanaf 19.45 uur. Er volgt 

nog een uitnodiging en de stukken komen ter inzage te liggen in de 

tuinzaal. 

 

 

 



 

AANKONDIGINGEN 

 

 

De wenkende hand van Michael 

Vrijdag 29 september na de mensenwijdingsdienst 

Michael is de aartsengel die de strijd aangaat met de draak, zo wordt 

hij vaak afgebeeld. Ook is hij wel eens te zien met een weegschaal in 

de hand als engel van het laatste oordeel. Geheel nieuw is echter de 

wenkende hand zoals het in het tijdengebed in de dienst met Michael 

klinkt. We leven in een tijd waar moed en evenwicht zijn gevraagd, 

maar wat zegt ons de wenkende hand? Een inleiding door Ardan 

Heerkens.  

 

 

Michaelfeest 

Zondag 1 oktober 12.15 – 13.30 

Een feest voor jong en oud met verschillende activiteiten waar balans, 

samenhorigheid, inlevingsvermogen, moed en geduld in het 

middelpunt staan. Laat je verassen door de verschillende activiteiten. 

Iedereen is welkom! Het feest begint na de zondagsdienst voor de 

kinderen die deze dag na de mensenwijdingsdienst plaatsvindt. We 

sluiten af met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd om 13.30 uur. 

 

 

Kennismakingsavond met het kinderkamp Rogery 

Zondag 8 oktober 19.00-21.30 uur 

De kampen van de Christengemeenschap bestaan bijna zo’n 100 jaar. 

Vele mensen hebben hieraan deelgenomen. Toch zijn er heel wat 

ouders waarvan de kinderen wel maar zijzelf nooit op kamp zijn 

geweest. Voor hen organiseert de staf van het Rogery kinderkamp een 

kennismakingsavond. De staf zal vertellen over hun ervaring als 

deelnemer, als staflid, met welke uitdagingen ze te maken krijgen, 

over leerprocessen, vaardigheden en bijzondere momenten. Ook zal er 

gezongen worden. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten met een 

cultische dagsluiting zoals op kamp voor de staf de gewoonte is. 

Iedereen is welkom! 


