
 

Het Kruis 

 

De verbinding tussen dood en opstanding wordt 

gevormd door het kruis.  

Er is geen ander teken dat zo nadrukkelijk met Christus 

en met ons mensen verbonden is.  

Nemen we bijvoorbeeld het kruisteken dat de priester 

maakt aan het altaar; we kunnen in de verticale 

beweging beleven hoe we als mens in de wereld staan; 

bij de horizontale beweging hoe we met de wereld 

verbonden zijn en in de cirkelbeweging het omvattende 

en ontwakende ik. Het kruisteken dat de priester maakt 

brengt tot bewustzijn hoe we in de wereld staan. Dat 

het fysieke lichaam niet iets is dat op zichzelf staat 

maar met de Godheid is verbonden. 

Christus heeft zich verbonden met dit fysieke lichaam 

in de aardewereld en stierf aan het kruis. ‘In de dood 

werd hij de bijstand van de gestorven zielen, die hun 

goddelijk zijn verloren hadden. Toen overwon hij de 

dood, na drie dagen’. Zo staat het in het credo. Na drie 

dagen overwon hij de dood. Wat aan het kruis is 

gestorven wordt tot nieuw leven gewekt in ons denken, 

willen en voelen wanneer wij de kleine kruisjes maken 

bij hoofd, kin en borst. 

Maakt de priester het grote kruis worden wij zichtbaar 

in de wereld. Maken wij de kleine kruisjes wordt 

Christus zichtbaar in ons. Zo vormt zich in ons de 

plaats van sterven en zijn opstanding. 

 

                                                          Ardan Heerkens



 

MENSENWIJDINGSDIENST 

   

 

Zondag 10.30 uur 

  

Dinsdag 9.15 uur Niet op 23 en 30 april en 28 mei 

 

Donderdag 9.15 uur Niet op 30 mei 

 

• 1ste Paasdag, zondag 31 maart begint de zomertijd 

 

• 2e Paasdag, maandag 1 april begint de dienst om 10.00 uur 
 

• Op 28 april is er jeugdwijding. De gemeente ziet dan af van 

individuele communie. 

 

• Op Hemelvaart, donderdag 9 mei begint de dienst om 10.00 

uur 

 

• Op 2e en 3e Pinksterdag begint de dienst om 10.00 uur 

 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Paastijd 

Zondag  31 maart  Markus 16 

Maandag  1 april   Markus 16 

Zondag  7 april    Johannes 20, 10-29 

Zondag  14 april  Johannes 10, 1-21 

Zondag  21 april  Johannes 15, 1-27 

Zondag  28 april  Johannes 17 (jeugdwijding)  

Donderdag  2 mei    Johannes 16, 1-33 

Zondag  5 mei    Johannes 14, 1-31 



 

Hemelvaartstijd 

Donderdag  9 mei   Johannes 16, 24-33 

Zondag  12 mei   Johannes 16, 24-33 

 

Pinksteren  

Zondag  19 mei   Johannes 14, 23-31 

Maandag 20 mei   Johannes 14, 23-31 

Dinsdag 21 mei   Johannes 14, 23-31 

 

Triniteit 

Donderdag  23 mei   Johannes 3, 1-21 

Zondag  26 mei   Johannes 3, 1-21 

Zondag  2 juni   Johannes 4, 1-26 

 

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

  

 

Zondagsdienst met verhaal vooraf 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 
Zondag 31 maart (Pasen) met om 15.30 uur de Paastuin, 14 april, 12 

mei( Hemelvaartwandeling) en 26 mei 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het 

verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

 

In verband met de Jeugdwijding vervalt op 28 april de 

zondagdienst voor de kinderen. 



 

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

Ardan Heerkens tel. 06 14741057 of ardan.heerkens@gmail.com) 

Jeugdwijding 2025 

In oktober beginnen we met de voorbereiding op de jeugdwijding die 

op een zondag in de Paastijd in 2025 zal plaatsvinden.  

Data: 13-10, 10-11 en 15-12 van 16.00 – 18.00 uur. 

Komt je kind voor de jeugdwijding in aanmerking (8e klas/2e klas 

middelbare school of 14 worden in komend schooljaar) neem dan 

contact op met Ardan Heerkens.  

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

Paastijd 

Zondag 31 maart  Markus 16 Opstanding 

Zondag 14 april   Johannes 10  De goede herder 

 

Hemelvaart 

Zondag 12 mei  Handelingen 1  

 

Triniteit  

Zondag 26 mei  Johannes 3  Nikodemus 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

MENSENWIJDINGSDIENST  KINDERDIENST 

Paastijd 

Verrezen is de Heer                            Hij is de ster 

O Heer, uw vrede wone onder ons                          
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Hemelvaart       

Verrezen is de Heer                            Hij is de ster 

O Heer, uw vrede wone onder ons                          

 

Pinksteren  

Tot de hoogten 

Wij hebben niet ontvangen 

 

Triniteit 

Gij zijt de bron van alle bestaan  Hij is de ster 

De vrede Gods 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

 

Afwezigheid geestelijken 

Beide geestelijken zijn afwezig van 22 april t/m 24 april (synode) en 

van 27 mei t/m 31 mei (internationale synode) 

Ton Besterveld is afwezig van 26 april t/m 4 mei. 

Ardan Heerkens is afwezig van 29 april t/m 3 mei. 

In dringende gevallen te bereiken: 06-49898082 (TB) of 06-14741057 

(AH). 

 

 

 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

 

Johannesevangelie  

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! 

Data: 11 en 25 april en 6 en 20 juni 

Tijd: 10.30-11.45  



 

 

Licht van Damascus 

Gewerkt wordt aan de brieven van Paulus aan de hand van het boek 

van Ton Besterveld ‘Het licht van Damascus’. 

Nieuwe deelnemers zijn welkom! 

Data: 26 maart, 4, 9 en 18 april, 16 mei, 4 en 13 juni 

Tijd: 10.30 na de dienst 

 

 

In Hengelo: Lukasevangelie 

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: donderdag 4 april, 16 mei, 20 juni 

Tijd: 20.00-21.30 u 

Plaats: Anke Vlasblom, Breukersweg 44, 7552 EJ Hengelo 

 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

 

Toespraken na de dienst 

De toespraken na de dienst hebben als titel: Het epistel of tijdgebed. 

De toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3e zondag van de 

maand: 21 april, 19 mei (Pinksteren) 

 

 

 

AANKONDIGINGEN 

 

 

Inleiding over het Johannesevangelie 

Donderdag 28 maart na de dienst in de Stille Week 

Marjolein te Pas, geestelijke met emeritaat, vertelt na de dienst over 

het vertaalproces van het Johannesevangelie tijdens haar 

ziekteperiode. Bij de vertaling keek zij naar de tradities binnen het 



Jodendom in de tijd dat het Evangelie ontstond en de achtergrond van 

het Oude Testament. Welke keuzes maak je dan? Wat dragen de 

Hebreeuwse en Griekse tekst aan. Enkele elementen uit de vertaling 

zal zij bespreken. 

 

 

Lijdensevangelie  

Ieder jaar wordt in de Stille Week op vrijdag om 15.00 uur het 

lijdensevangelie gelezen. Dit moment stemt overeen met het negende 

uur waarop Christus aan het kruis sterft. 

 

 

Paastuin 

Zondag 31 maart om 15.30 uur 

De Paastuin vindt plaats op eerste Paasdag en is bedoeld voor de jonge 

kinderen. Er is een verhaal, muziek en een verrassing voor elk kind. 

Iedereen is welkom! 

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

 

Nieuwe Altaar schildering  

Zondag 14 april 12.15 – 13.00 uur 

Zoals eerder vermeld zijn er stappen gezet om tot een nieuwe altaar 

schildering te komen. Irene van de Laag, woonachtig in Zeist, werd in 

dit verband genoemd. Een altaar schildering is er nog niet. Wel is er in 

tussentijd veel gebeurd. Irene zal vertellen over haar vragen en 

uitdagingen die ze tegenkwam op haar zoektocht. 

 

 

Inleiding op de Jeugdwijding: van kindertijd naar volwassenheid 

Zaterdag 27 april, 17.00 tot 18.30 uur  

Ons leven wordt gemarkeerd door veranderingen. Een van de grootste 

veranderingen die we in onze kindheid doormaken is de overgang van 

de kindertijd naar volwassenheid; een in onze samenleving haast 

vergeten moment. Door de voorbereiding voorafgaand aan de 

jeugdwijding (kinderen van klas 8 of die 14 worden komend 



schooljaar) en de jeugdwijding zelf wordt deze overgang in het 

bewustzijn gebracht. Ieder kind ontvangt de zegen voor zijn verdere 

levensweg. 

Paul Philippe Stevens die de jeugdwijding voltrekt zal de inleiding 

verzorgen. Iedereen is welkom, ook voor ouders die meer willen 

weten voor hun eigen kind(eren). 

 

 

‘De morgenstond heeft goud in de mond’ 

Hemelvaartwandeling op zondagmorgen 12 mei  

8.00 uur vertrek kerk 

In de ochtendstilte vertrekken we vanaf de kerk met kinderen en 

ouders, en ieder die mee wil voor een mooie wandeling door de 

groene natuur waarin we het goud van de Hemelvaarttijd zo mooi 

kunnen beleven! Langs de uiterwaarden van de IJsel gaan we terug 

naar de kerk om daar samen te ontbijten. Om 9.30 uur is er een 

verhaal en aansluitend de zondagsdienst voor de kinderen. Als ieder 

iets lekkers meebrengt is er voor iedereen genoeg. Voor thee en koffie 

wordt gezorgd. 

 

 

Uitstapje beeldengalerij Het Depot Wageningen 

Donderdag 23 mei van 10.30 tot 19.00 uur 

Dit jaar gaat de reis naar Wageningen naar Het Depot. Het is 

beeldengalerij voor hedendaagse kunst waarbij de mens centraal staat.   

Het Depot bestaat uit drie verschillende gebouwen die verbonden zijn 

door twee prachtige tuinen: Arboretum De Dreijen en Hinkeloord. Na 

een eerste kennismaking met de beeldengalerij is het tijd voor koffie 

en gebak om daarna in kleine groepjes op verkenning te gaan. En ter 

afsluiting van de dag gaan we een heerlijke pannenkoek eten! 

 

Heb jij ook zin om mee te gaan, lees dan rustig verder want alle 

informatie die je nodig hebt volgt hier: 

- Vervoer: we vertrekken na de mensenwijdingsdienst met de bus 

vanaf de kerk (een rollator kan mee) en komen ook weer aan bij de 

kerk. 



- Aanmelden: voor 1 mei bij Frans Bouts: fbouts@xs4all.nl of 06 

40720782. Of vul je naam in op de deelnemerslijst in de hal. Zodra het 

geld is overgemaakt is je plaats gezekerd. 

- Kostprijs: € 45,- p.p. inclusief kopje koffie/thee en gebak en 

pannenkoek. Lunch op eigen rekening of zelf meenemen. Toegang 

museum is gratis. 

- Overmaken geld op: NL71 TRIO 0784 7575 69 t.n.v. 

Christengemeenschap Zutphen met vermelding ‘Uitje’ 

Wil je mee maar kun je niet, omdat het net te duur is, neem dan 

contact op met Corrie Wijkhuizen voor een financiële 

tegemoetkoming. 

Vanaf 30 deelnemers kan het doorgaan en zijn de kosten gedekt. Zijn 

we met meer dan komt wat over is in een potje voor de volgende 

uitstap. 

 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Gezamenlijke maaltijd 

Op de donderdagen 11 april en 6 juni telkens om 12.00 uur is er een 

gezamenlijke lunch georganiseerd door de contactgroep. U neemt zelf 

uw brood mee en wij zorgen voor soep, koffie en thee. Iedereen is 

welkom! 

 

 

Van de Boekenhoek 

In de Boekenhoek is weer plek voor 5 van uw mooiste boeken die bij 

ons in de 2e hands verkoop kunnen gaan. Door uw inbrengt steunt u 

onze Zutphense kerk. 

Wij stellen alle Christengemeenschap-gerelateerde uitgaven en 

Steiners op prijs!  

Bij ontvangst ter hand, beoordelen wij uw inbreng.  

Wij vragen u vriendelijk om s.v.p. geen eigen stapeltje neer te leggen. 
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De tuin 

Als u deze gemeenteberichten ontvangt zijn we al ver in de 

Lijdenstijd. 

In de tuin worden de zintuigen aangesproken: we horen de zang van 

de vogels en zien de pracht die al opbloeide, tegelijkertijd moeten we 

ordenen. Afknippen wat de zomer ons overvloedig bracht, alle takken 

die afwaaiden weghalen zodat er weer strakker lijnenspel te zien is. 

Misschien zal het zijn opgevallen dat de beide bijenvolken de winter 

gelukkig hebben overleefd. Ze vlogen hun reinigingsvlucht op een 

heldere zonnige dag in januari. Jan zal de kleine kast te zijner tijd mee 

naar de tuin in Warnsveld nemen. Tegenwoordig zijn er enkele 

theorieën waaraan de bijensterfte te wijten is, de varoamijt is 

waarschijnlijk een belangrijke constante factor. Door proeven met 

straling bleken de bijen gedesoriënteerd te raken waardoor ze de kast 

niet meer konden vinden. Het blijft een mysterie waardoor hele volken 

de kast in de winter hebben verlaten, enkele dode werkbijen 

daargelaten. 

Eind januari presenteerden Frits Burgers en zijn jeugdvriend Jos 

Schuijlenburg in Empe hun boek “De Bijen en het Woord” met 

ondertitel “Taal stroomt”, deel 5. Uitgeverij De Oorsprong.  Ze 

hielden beiden een mooie lezing. Jos was ooit een BDboer, is nu 

imker in Noorwegen. Hij vertelde heel boeiend over zijn ervaring met 

zijn bijenvolken daar en spreekt  met het bijenwezen. 

Frits sprak over de connectie van de bijen met het woord en hun 

verwantschap met het IK. Het Ik is liefde. Zoals Frits het uitdrukt: de 

bijenkorf wordt geheel met liefde doorstraald. 

Eigenlijk blijkt dat alle (oude) culturen de bij een eervolle plaats 

gaven: naast de slang, de  arend, de leeuw, de beer dus ook de bij!  

Op 3 februari werd in de Tuinzaal een fenomenologie-cursus gegeven 

door Wolter Bos en Ger v.d. Ven. Na de inleiding van Ger kregen we 

allen een jong esdoornboompje aangereikt en moesten we kijken en 

uitspreken wat ons opviel, hoe de knoppen gepositioneerd zijn en 

waar potentiële nieuwe ontstaan. Ook kregen we van Wolter 

sneeuwklokjes die we ten dele mochten ontleden, bij deze tere plantjes 

viel op dat ze door vliezen worden omhuld. Toen de tuin in om ze te 



zien bloeien! Wolter zei dat de tuin zich goed leent voor de cursus 

fenomenologie. Helaas was het een sombere koele dag, het 

roodborstje zong bescheiden en we bestudeerden groepen vogels bij 

de IJssel, de vlucht van duiven. Een week later groeide op de plek 

waar we met zijn allen hadden gestaan een zee van boerencrocussen.  

Marinus Pennings nam stekken van onze witte moerbei en snoeide 

deze meteen verder samen met Leo. Van harte hoop ik dat de stekken 

zullen aanslaan en gezond mogen blijven. 

Als het weer het toelaat zullen Tonny, Leo en ik op een geschikte tijd 

in maart de rozen snoeien, later in april op lege plekken zaaien en 

natuurlijk een nieuwe composthoop opzetten. Oude stengels en blad  

genoeg!  

Intussen heeft Susan Scheper zich ook bij de tuingroep aangesloten .  

                                         

  

 

Voorstelling Peronik 

Ook dit jaar wordt het Peronik spel weer opgevoerd door een 

projectgroep van ouders, leerkrachten en belangstellende van de 

Zutphense Vrije scholen en de Christengemeenschap. De regie is in 

handen van Kees van Hof.  

Het verhaal over Peronik is een Bretons sprookje en doet denken aan 

de legende van Parcival. Zijn bijnaam, ‘de onnozele’, draagt Peronik 

vanwege zijn naïeve voorkomen. Hij leeft van dag tot dag en maakt 

zich geen zorgen om wereldse zaken. Echter, in zich draagt hij een 

goed hart en een heldere geest. In het verhaal zien we hoe zijn 

nieuwsgierigheid gewekt wordt wanneer hij van voorbijgaande ridders 

hoort over hun zoektocht naar de graal. Vervolgens besluit hij ook zelf 

op zoek te gaan. Net als de andere graallegenden toont het verhaal een 

ontwikkeling van onwetendheid naar menselijkheid, en weerspiegelt 

het onze eigen zoektocht. 

Try-out op zondagmiddag 7 april om 15.00 uur, woensdagochtend 10 

april voorstelling voor de scholen en vrijdagavond 12 april om 20.00 

uur een eindvoorstelling voor belangstellenden. Iedereen is van harte 

welkom! 



Locatie: Vrijeschool de Berkel, grote zaal, Henry Dunantweg 4. 

Leeftijd vanaf 8 jaar. 

 

 

Wat moet ik doen als … 

- ik het gemeentebericht en het kwartaalblad In beweging per 

post wil ontvangen: neem contact op met Ger Reekers (zie 

binnenzijde omslag) en geef je gegevens aan hem door. 

- ik belangstellende wil worden: meld je aan voor het ontvangen 

van het gemeentebericht en In beweging. Zie hierboven. 

- ik lid wil worden: neem contact op met een van de geestelijken 

(zie binnenzijde omslag) 

 

 

 

 

 

 


