Water

Onvermoeibaar stroomt de 1Jsel door het landschap.
Afhankelijk van de hoeveelheid water verschijnt ze
smal of breed aan ons. Ooit viel ze op de aarde neer
als regen die kleine waterstroompjes vormden die tot
een rivier werden die uitmondt in de zee. Het is de
zon die met haar warmte het water doet verdampen,
laat opstijgen naar de hemel waar wolken zich
vormen, om het dan elders weer neer te laten regenen.
Van de hoogste hoogten tot de diepste diepten is het
water aanwezig. Het kabbelt, het omspoelt, het
stroomt, het verdampt, het omvat in zijn
beweeglijkheid de hele aarde. Het zijn ziele
kwaliteiten die in iedere mens aanwezig zijn. Het
water komt en het water gaat, ook al lijkt het stil te
staan. Het is net zo raadselachtig als het leven zelf.
Door de doop in de Jordaan heeft Christus zich met
het leven op aarde verbonden. Zodat hij kan zijn in
ons; zodat hij kan scheppen in ons; en wij met zijn
liefde in onze ziel de hele aarde kunnen omvatten.

Ardan Heerkens



MENSENWIJDINGSDIENST

Zondag 10.30 uur
Dinsdag 9.15 uur

Donderdag 9.15 uur

Niet op 28 mei

Niet op 30 mei

e Op maandag 24 juni, Johannes dag begint de dienst om 10.00

uur.

e Injuli en augustus vervallen de diensten op dinsdag

HET EVANGELIE IN DE DIENST

Triniteit

Zondag 26 mei
Zondag 2 juni
Zondag 9 juni
Zondag 16 juni
Zondag 23 juni
Johannestijd

Maandag 24 juni
Zondag 30 juni
Zondag 7 juli
Zondag 14 juli
Zondag 21 juli
Triniteit

Zondag 28 juli
Zondag 4 augustus
Zondag 11 augustus

Zondag 18 augustus

Johannes 3, 1-21
Johannes 17
Johannes 4
Lukas 10

Hand. 3, 1-16

Markus 1, 1-11
Johannes 1, 19-34
Johannes 3, 22-36
Mattheus 11, 1-15
Markus 8, 27-38

Matthels 7, 1-14
Lukas 15, 1-17
Lukas 9, 1-17
Lukas 18, 35-43



Zondag 25 augustus Markus 7, 31 -37
Zondag 1 september Lukas 10, 1-20

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Zondagsdienst met verhaal vooraf

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen
dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de
brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die
wereld die in de dienst wordt aangesproken.

ledereen is welkom!

Zondag 26 mei, 9 en 23 juni en 1 september

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het
verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet
onderbroken worden door schuivende stoelen.

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het
verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan
contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door
middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk.

Ardan Heerkens tel. 06 14741057 of ardan.heerkens@gmail.com)

Jeugdwijding 2025

In oktober beginnen we met de voorbereiding op de jeugdwijding die
op een zondag in de Paastijd in 2025 zal plaatsvinden.

Data: 20-10, 17-11 en 15-12 van 16.00 — 20.00 uur.

Meer informatie vind je in de folder over het sacrament van de jeugdwijding.
Komt je kind voor de jeugdwijding in aanmerking (8¢ klas/2° klas
middelbare school of 14 wordend in komend schooljaar) neem dan
contact op met Ardan Heerkens.

Dit is het gedicht dat klonk in de toespraak voor de jeugdwijdelingen
in de jeugdwijding:


about:blank

Dankbaar voor het zonlicht van omhoog
ga ik door’t gezaaide van de geest

en ik oogst met een aandachtig oog

wat mij altijd dierbaar is geweest.

En ik schrijf met een bezonnen pen
woorden van verwondering erbij,
omdat ik zo diep verbonden ben
met de wereld, zij weerspiegelt mij.

En zo keer ik door een spiegel heen
in het land terug waar woord en beeld
zijn verzoend en als geliefden één,
waar het leven niet meer is verdeeld.

Jan Willem Schulte Nordholt

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST

Triniteit

Zondag 26 mei Johannes 3 Nikodemus

Zondag 9 juni Joh. 4 Gesprek aan de bron
Zondag 23 juni Hand. 3,1-16 Genezing

Zondag 1 september Lukas 10 De uitzending

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST
MENSENWIJDINGSDIENST KINDERDIENST
Triniteit

Gij zijt de bron van alle bestaan Hij is de ster
De vrede Gods



Johannestijd
Wij staan voor u, o Heer
O Heer, uw vrede wone onder ons

Triniteit
Gij zijt de weg die wij gaan
Uw vrede zij de ordenende kracht

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT

Afwezigheid geestelijken

Beide geestelijken zijn afwezig van 27 mei t/m 31 mei (internationale
synode)

Ton Besterveld is afwezig van 14 juni t/m 20 juli.

Ardan Heerkens is afwezig van 15 juli t/m 24 augustus waarvan 2 t/m
20 augustus op kamp.

In dringende gevallen te bereiken: 06-49898082 (TB) of 06-14741057
(AH).

GESPREKSGROEPEN

Johannesevangelie

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de
Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!

Data: 6 en 20 juni

Tijd: 10.30-11.45

Licht van Damascus
Gewerkt wordt aan de brieven van Paulus a.d.h.v. het boek van Ton
Besterveld ‘Het licht van Damascus’.



Nieuwe deelnemers zijn welkom!
Data: 4 en 13 juni
Tijd: 10.30 na de dienst

In Hengelo: Lukasevangelie

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas.

Data: 20 juni

Tijd: 20.00-21.30 u

Plaats: Anke Vlasblom, Breukersweg 44, 7552 EJ Hengelo

BIJEENKOMSTEN

Toespraken na de dienst

De toespraken na de dienst hebben als titel: Het epistel of tijdgebed.
De toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3° zondag van de
maand: 16 juni

AANKONDIGINGEN

Bezoek staf Rogery kinderkamp

Op zondag 9 juni hebben we de staf van het kinderkamp Rogery te
gast in de dienst. Het is de gelegenheid om eens een dienst mee te
maken zoals die op de kamp wordt gehouden. Het verloop en de
woorden van de dienst zijn hetzelfde, alleen de liederen die gezongen
worden zijn anders. Zowel voor mensen die wel en ook niet bekend
zijn met de kampen is het een bijzondere belevenis.

Schoonmaakdag

Zaterdag 15 juni 10.00 -15.00 uur

Onder het moto ‘samen is alles leuker’ organiseren we op zaterdag 15
juni een schoonmaakdag. Hoewel het kerkgebouw goed wordt



onderhouden zijn er altijd een aantal dingen die wat extra aandacht
kunnen gebruiken. Op de gang komt een bord te staan met de
verschillende klusjes.

Lijkt het jou ook leuk om iets te doen, zet je naam dan achter één of
meerdere klusjes, dan maken we er samen iets moois van!

Er is koffie en thee met om 12.30 uur soep bij een gezamenlijke lunch.
Daar hoort natuurlijk wel iets lekkers bij. Vind je het leuk om iets te
bakken, zet het op het bord.

Maandag 24 juni Johannesdag

Feestelijke koffie- plus na de dienst

Op de feestdag van Johannes de Doper, beter bekend als Sint-Jan, is
34 jaar geleden de grondsteen van de kerk gelegd.

Ook is het dit jaar 100 jaar geleden dat de Christengemeenschap het
Johannesepistel ontving. Het was in Koberwitz in 1924 tijdens de
Landbouwcursus die in de Pinkstertijd plaatsvond. Ook dit willen we
kort onder de aandacht brengen met een feestelijk samenzijn.

VOORAANKONDIGING

“Hoe ben je hier gekomen?”

Als lid of belangstellende van de Christengemeenschap zal het je
opvallen hoe verschillend de religieuze achtergronden zijn van de
mensen die hier samenkomen.

In het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie wordt aan Christus
de verbaasde vraag gesteld: “Wanneer ben je hier gekomen?” Emil
Bock vertaalt de Griekse tekst met: “Hoe ben je hier gekomen?”

Naar aanleiding van deze vraag willen we een aantal bijeenkomsten
organiseren waarop zich telkens één iemand voorbereid om te
vertellen over zijn/haar levensweg en hoe die heeft geleid tot de
Christengemeenschap.

ledereen is welkom. Indien gewenst kun je je voorbereiden door
middel van een persoonlijk gesprek en/of een toegestuurde vragenlijst.



Belangstellenden voor deelname kunnen zich melden bij:

Ardan Heerkens (ardan.heerkens@gmail.com of 06 1474 1057)
Marinus Pennings (marinuspennings66@gmail.com of 06 2529 8727)
Data: 19-09, 17-10, 14-11, 12-12

Tijd: 10.30u — 11.45u in de tuinzaal

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

De expositie in de gemeentezaal

Schilderijen Elisabeth Heuff

Elisabeth Kuylaars groeide op in Nederlands-Indié en kwam op haar
18de naar Nederland

waar ze zich met haar man , de huisarts Han Heuff, in Neede vestigde.
De schilderijen van Elisabeth Heuff leggen het traditionele
eenvoudige boerenleven vast van de

Achterhoek van de vorige eeuw.

De stillevens tonen een wereld waarin bescheidenheid en karigheid
triomferen.

De vormen zijn sobere karakters geworden, bijna persoonlijkheden,
met een onmiskenbare presentie. De schilderijen die tot 25 mei blijven
hangen zijn gekozen op het thema BROOD.

Daarna vindt er een wisseling plaats en komen er werken te hangen
van hoofdzakelijk BOERENVROUWEN.

De boerenmensen zijn geschilderd in hun eenvoud en kwetsbaarheid
met kloeke, heldere vormen waarbij nergens sprake is van zoiets als
virtuositeit. De stijl verraadt een voorkeur voor het primitieve .
Hierdoor is er weinig dat afleidt van de essentie en wordt er een
podium gevraagd voor de menselijke maat. Ogen en handen die de
ware grootte overstijgen zijn het belangrijkste. Ze reflecteren ziel en
karakter.

De afgebeelde mannen en vrouwen worden getoond in het moment:
aan de koffie, bij het snijden van het brood en rustend in de moestuin.


about:blank
about:blank

Normaliter wordt er voor de uitleen van de schilderijen een
vergoeding van € 200 gevraagd, die gebruikt wordt voor reparaties en
onderhoud van de collectie.

Aangezien daar geen budget voor is zou het fijn zijn een kleine
bijdrage te kunnen doen door de verkoop van :

Boekjes Boereneenvoud € 12,50

Kaarten €1

Gezamenlijke maaltijd

Op de donderdagen 6 juni en 12 september telkens om 12.00 uur is er
een gezamenlijke lunch, georganiseerd door de contactgroep.

U neemt zelf uw brood mee en wij zorgen voor soep, koffie en thee.
ledereen is welkom!

Wat moet ik doen als ...

- ik het gemeentebericht en het kwartaalblad In beweging per
post wil ontvangen: neem contact op met Ger Reekers (zie
binnenzijde omslag) en geef je gegevens aan hem door.

- ik belangstellende wil worden: meld je aan voor het ontvangen
van het gemeentebericht en In beweging. Zie hierboven.

- ik lid wil worden: neem contact op met een van de geestelijken
(zie binnenzijde omslag)

INTERNATIONAAL

Internationale muziekconferentie in de christengemeenschap:
waarnemen - accepteren — overgave:

SAMEN CULTUS VOLTREKKEN
7—-11 Augustus 2024 in Schloss Hamborn 40, D-33178 Borchen —
Duitsland. Aanmeldingsformulieren liggen in uw kerk of zijn aan te
vragen via wouterlaga@gmail.com



about:blank

De cultus blijft bestaan in zijn uiterlijke vorm, maar de gewoonten van
het leven en de eisen van de tijd veranderen snel. Het is belangrijk om
meer vertrouwen, moed, vertrouwen en comfort te ontwikkelen. Dit
zal de perceptie en interactie met de gemeenschap sterk veranderen.
Hoe kunnen we het tijdloze meenemen naar een nieuwe tijd? De
conferentie kan ons helpen om samen deze weg te verlevendigen.
Stuur uw wensen, vragen en ideeén ook vooraf naar de
voorbereidingsgroep (per e-mail naar:
handwerk@christengemeinschaft.org). We zullen de werkgroepen en
de gezamenlijke discussies in de "resonantiekamer"
dienovereenkomstig vormgeven. Alle mensen die al actief betrokken
zijn bij muziek in de cultus zijn van harte uitgenodigd; Maar ook
degenen die geinteresseerd zijn en hierover vragen hebben of in de
toekomst willen deelnemen. We zijn ook blij met de deelname van
vele geestelijken en seminaristen voor wie muziek in de
Mensenwijdingsdienst een zaak is die hen na aan het hart ligt. We
willen vooral jongere mensen die studeren of een opleiding volgen of
die net aan hun carriere beginnen aanmoedigen om bij ons muziek te
maken.

De voertalen tijdens de conferentie zijn Duits, Nederlands en Engels.
Wij, de voorbereiders, verheugen ons op een brede uitwisseling;
Christoph Handwerk, Marie-Héléne van Tol en Irene von Wedemeyer
(geestelijken), Emi Yoshida (euritmie), Gerhart Darmstadt, Katrin
Ellger, Rainer Fournes, Jitka Kozeluhova, Peter Kraul, Wouter Laga,
Francis Michels, Claudia Nicolai, Thomas Reuter en Kazuhiko
Yoshida (musici)



about:blank

