
 

 

 

Goud 

 

Met het intreden van de herfst veranderen de bladeren in 

goudgele tinten. Het zomerse groen verdwijnt en maakt 

plaats voor een gouden glans die alles omstraalt. De hele 

natuur lijkt wel te worden tot een vergulde achtergrond van 

een levensgrote icoon waar we deel van mogen uitmaken.  

In de iconenkunst staat het goud voor de hemel waarin de 

engelen zich openbaren. Zo kunnen we de herfst zien als 

een geschenk van de natuur waarin de hemel zich 

openbaart.  

Niet alleen in het verloop van de natuurprocessen maar ook 

in het Christelijke jaar verschijnen ons naar het einde toe de 

engelen.  

Eerst verschijnt ons de aartsengel Michaël, als helpende 

strijder tegen het kwaad, gevolgd door de engelen van de 

Apocalyps en tot slot de engel Gabriël, die de geboorte van 

het kind aan Maria verkondigt.  

Deze hemelse boodschappers helpen ons met hun zending 

het zielengoud in onszelf te wekken. Want wat zich in de 

herfst in de natuur voordoet kunnen wij willend 

voortbrengen door aandacht, verering, overgave, … in alles 

wat vanuit het hart de wereld wordt ingedragen.  

Dit goud is vele male kostbaarder dan het echte goud, dat in 

tijden van onrust en onzekerheid achter kluisdeuren wordt 

verborgen.  

Laten we ervoor waken dat dit met ons zielengoud niet 

gebeurt en het net als de bomen aan de wereld geven, zodat 

ook daar waar het duister is, de hemel kan gaan glanzen.  

 

Ardan Heerkens 

 



MENSENWIJDINGSDIENST 

 

Zondag       10.30 uur           

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 19 november 

 

Donderdag   9.15 uur          

 

•  Op zondag 27 oktober begint de wintertijd. 

 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

Michaeltijd 

Zondag  29 september   Mattheus 22, 1-14 

Zondag  6 oktober   Openbaring van Johannes 12 

Zondag  13 oktober   Openbaring van Johannes 19, 11-                         

     16 

Zondag  20 oktober   Efeziërs 6, 10-19 

 

Triniteit 

Zondag  27 oktober   Openbaring van Johannes 1 

Zondag  3 november  Openbaring van Johannes 3 

Zondag  10 november  Openbaring van Johannes 7 

Zondag  17 november  Openbaring van Johannes 21 

Zondag  24 november  Openbaring van Johannes 22 

 

Advent 

Zondag  1 december  Lucas 21, 25-37 

 

 

 

 



ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN. 

 

Verhaal voor de zondagsdienst 

Zondag 13 en 27 oktober, 10 en 24 november om 9.30 uur 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn, kun je altijd na het 

verhaal, rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

 

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

 

Opgelet!  

Zondag 29 september is de zondagsdienst na de mensenwijdingsdienst 

om 11.45 uur i.v.m. het Michaelfeest. Meer informatie verder in dit 

bericht. 

 

Jeugdwijding 2025 

In oktober beginnen we met de voorbereiding op de jeugdwijding die 

op een zondag in de Paastijd in 2025 zal plaatsvinden.  

Data: 20-10, 17-11 en 15-12 van 16.00 – 20.00 uur. 

Meer informatie vind je in de folder over het sacrament van de 

jeugdwijding. 

Komt je kind voor de jeugdwijding in aanmerking (8e klas/2e klas 

middelbare school of 14 wordend in komend schooljaar) neem dan 

contact op met Ardan Heerkens.  

 



HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

Michaeltijd 

Zondag 29 september  Openb. 12  De strijd van Michael 

Zondag 13 oktober  Openb. 19 Ruiter op het witte paard 

Zondag 27 oktober   Openb. 3 Aan de engel van de  

       gemeente in Sardes 

Zondag 10 november  Openb. 21 Nieuwe hemel en een  

       nieuwe aarde 

Zondag 24 november  Openb. 22 Levenswater 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

MENSENWIJDINGSDIENST      KINDERDIENST 

Michaeltijd  

Weerklonken heeft de roep  Onoverwinnelijk sterke held 

Dood noch leven 

Triniteit  

Groot en vol wonderen   Dank aan de aarde 

 

 

 



 
 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

Afwezigheid geestelijken 

Ton Besterveld is afwezig van 12 tot 26 oktober 

Ardan Heerkens is afwezig van 28 oktober tot 2 november 

Beide geestelijken zijn afwezig van 18 t/m 20 november i.v.m. de 

synode.  

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie 

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de Mensenwijdingsdienst 

bespreken we het Johannesevangelie.  

Data: 26 september 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 

Tijd: 10.30-11.45 uur.  

 

“Hoe ben je hier gekomen?” 

Een gespreksgroep waar telkens één iemand zich voorbereidt om te 

vertellen hoe hij/zij bij de Christengemeenschap is gekomen. 



Data: 17 oktober, 14 november en 12 december 

Tijd: 10.30-11.45 uur 

 

In Hengelo: Lukasevangelie  

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Toespraken na de dienst 

De toespraken na de dienst hebben als titel: De zeven sacramenten 

De toespraak vindt meestal plaats op de 3e zondag van de maand: 20 

oktober en 17 november. 

 

Afsluiting van het kerkelijk jaar 

Zondag 24 november na de dienst. Bij deze bijeenkomst kijken we 

terug en vooruit. 

 

AANKONDIGINGEN 

 

Michaelfeest: Het verhaal van Michel de Man 

Zondag 29 september 12.15 tot 12.45 uur 

Michel is kind van bijzondere ouders, zijn moeder is een woudvrouw. 

Hij groeit op als een eigenzinnig kind en er is er geen sterker dan 

hij.  Hoe zal hij daarmee omgaan? Welke helpers krijgt hij? Wat moet 

hij overwinnen in zijn tocht naar menswording? 

Dit Finse verhaal met een duidelijk Michaelsmotief wordt verteld door 

Anje Robertson en begeleid op cello door Korine Scheeres. Het is van 

alle tijden en voor alle leeftijden. Iedereen is welkom! Na afloop graag 

een vrijwillige bijdrage. 

 

Expositie schilderijen Lyanne Korf "Brug over muren, over tijd, 

over grenzen" 

van 29 september tot 1 december in de gemeentezaal. 

 



Zondag 6 oktober na de mensenwijdingsdienst zal Lyanne over haar 

werk vertellen. 

Lyanne Korf begon met schilderen op de bovenbouw in Rotterdam. Zij 

heeft Slavistiek gestudeerd en woont sinds 2014 in Zutphen waar zij 

mede-eigenaar werd van de Boekerij. Momenteel werkt zij als 

kunstenaar en schrijver. Over haar schilderijen zegt zij: ‘Wanneer ik 

schilder ben ik vrij, het werk schildert als het ware zichzelf, ik luister 

en kijk naar de kleuren en structuren. En verwonder me wat er 

zichtbaar wordt en door kleur en vorm heen spreekt.’  

 

Wereld van de kleur 

Zondag 13 oktober 12.00 tot 13.00 uur 

Deze dag gaan we na de dienst met Irene van der Laag schilderen. Irene 

heeft vorig jaar de opdracht gekregen een nieuwe altaar schildering 

voor de gemeente te maken, een bijzonder proces waarover ze voor de 

zomer heeft verteld en wat nog steeds gaande is. Dit keer zal ze niet 

alleen vertellen, maar gaan we zelf aan de slag. Aan de hand van een 

eenvoudige oefening neemt Irene ons mee in de wereld van kleur. 

Iedereen kan hieraan deelnemen. Wel graag je naam vermelden op de 

deelnamelijst voor 6 oktober i.v.m. met het schildersmateriaal. De lijst 

hangt op het bord in de hal. 

 

Viering rondom de gestorvenen 

Zondag 3 november na de dienst 

Aan de hand van een korte inleiding en kunstzinnige verwerking willen 

we stilstaan bij de mensen die van ons zijn heengegaan. Het is een 

eenvoudige viering die tot 12.45uur duurt. 

Iedereen is welkom. 

 

Projectkoor 

Na de herfstvakantie willen we beginnen met een koor(tje) richting 

advent en kerstmis. 

Wellicht zingen we dan ook in de dienst. 

Behalve zingen besteden we ook aandacht aan luisteren; naar de klank, 

naar de ruimte, naar elkaar. 

Je kunt je aanmelden bij Christine Maris.  



Data: dinsdagen 5, 12, 19, 26 november en 3, 10, 17 december, 

van 15.30- 16.45 in de tuinzaal. 

 

Klank en kleur 

Donderdag 14 november 20.00 uur 

Licht- und Tontherapie 

De route langs de planeten die een mens aflegt na het sterven, met zang 

en lier verklankt, begeleid door kleurprojecties.  

Geschreven door Werbeck Valborg-Svardström: Licht- und 

Tontherapie op basis van haar helder waarnemend onderzoek en haar 

samenwerking met Rudolf Steiner. Ooit geschreven voor mensen in de 

heilpedagogie, maar voor iedereen zinvol om deze zielereis te maken. 

Wie al eerder geweest is, kan gerust nog opnieuw komen, de manier 

van uitvoeren ontwikkelen we nog steeds.  

Met een kort voorprogramma van zang en lier om in de sfeer te komen. 

Tijdens de projecties kun je lezen in welke planetensfeer je bent. 

Uitgevoerd door ensemble Ladybirds, bestaand uit Janneke Moes, 

Heleen van Boeschoten, Jacoba Dilg-van der Hoeven en Inge van 

Keulen (zang) begeleid door Reinier Steinbuch op verschillende lieren. 

Kosten: 15 euro richtbedrag voor vrijwillige bijdrage. 

 

Apocalypse 

Op 28 november zal Ton Besterveld de volledige tekst van de 

Apocalypse van Johannes in een speciale vertaling lezen. Het lezen 

wordt afgewisseld met muzikale improvisatie door Tony Kiesouw en 

Christine Maris. 

Vanwege de tijdsduur begint deze avond om 19.00 u. 

 

Adventstuintje 

Zondag 1 december 15.30 uur 

Zoals ieder jaar is er een verhaal en zingen we samen adventsliederen. 

Het is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Vrijwillige bijdrage na 

afloop, richtbedrag € 5,- 

 

     

 



VAN HET BESTUUR 

Medewerkersavond  

Donderdag 17 oktober 

Op deze avond wil het bestuur iedereen bedanken die bijdraagt aan het 

gemeenteleven. Dit werk wordt vaak onopvallend en in stilte verricht. 

We hopen elkaar in deze bijeenkomst vanaf 19.30 uur te ontmoeten met 

daarbij een luchtig programma, koffie/thee en koek. De uitnodiging 

voor deze avond wordt via de contactgroep van de taakgroepen aan de 

medewerkers verstuurd. 

 

Uitnodiging najaarsledenvergadering  

Donderdag 7 november 20.00 uur 

Deze avond wordt ieder jaar georganiseerd door het bestuur voor alle 

leden en belangstellenden. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. 

De agenda en bijhorende stukken zullen tijdig ter inzage liggen in de 

gemeentezaal. De avond wordt cultisch afgesloten. 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

Vernieuwde website 

Wie wel eens op de website van de Christengemeenschap Zutphen kijkt 

zal kunnen vaststellen dat deze iets veranderd is. Jarenlang heeft Emilie 

Opdam de website verzorgd, waarvoor veel dank.  

Heleen de Weger heeft dit nu van haar overgenomen. Veel dank aan 

Heleen. 

 

Naklank internationale muziekconferentie Schloss Hamborn,  

7 tot 11 augustus 2024 

Vijf dagen lang met honderd mensen gezamenlijk elke ochtend een 

dienst, elke avond een cultische afsluiting en al die priesters, al die 

ontmoetingen en al die muziek die daar tussen klonk. 

En vanuit deze basis, een gezamenlijk zoeken naar nieuwe 

muziekimpulsen. Kunnen we door onbevangen waar te nemen, de 

tussenruimte beluisteren en musiceren vanuit het midden? 

Voor ons een indrukwekkende belevenis, waarmee we vol inspiratie 

verder willen werken, zoeken en laten klinken! 

Tony Kiesouw, Christine Maris en Lisanne de Priester 



 

Hommelhoeve 

Op het prikbord in de hal vindt u informatie van de Hommelhoeve over 

de groentepakketten. 

Sinds vorig jaar is er bij de Johanneskerk een afleverpunt voor hun 

groentepakketten: onder het afdak achter de garage. 

 

Gezamenlijke maaltijd  

Op de donderdagen 10 oktober, 7 november en 5 december telkens om 

12.00 uur is er een gezamenlijke lunch, georganiseerd door de 

contactgroep. U neemt zelf uw brood mee, voor soep wordt gezorgd. 

Iedereen is welkom! 

 

Sleutel 

Een sleutel van de kerk met op het rode label: “vluchtsleutel” en 

“brandweer” wordt al langere tijd vermist.  

Wie heeft hem gezien? 

 

 De Megaliet-cultuur en het oud-Ierse Christendom 

een lezingenreeks in de Gemeentezaal 

Voortvloeiend uit een 12-tal boeiende en verrassend actuele lezingen in 

de Rafaëlkerk in Zeist over ‘Oude en Nieuwe Mysteriën’ zal Erik 

Lemmens, op uitnodiging van Veronica van Ittersum en Heleen de 

Weger, op 3 vrijdagavonden in oktober en november op levendige 

wijze een grote boog spannen van de Megaliet-cultuur naar ons huidige 

samenleven. 

* Op 11 oktober staat de Megaliet-cultuur van West-Europa centraal, 

die door Rudolf Steiner ‘de westelijke mysteriestroom’ wordt 

genoemd. 

* Op 25 oktober komt met medewerking van de harpiste Lavinia Burke 

het oud-Ierse Christendom aan bod, dat sterk verbonden was met zon, 

natuur en elementen. 

* Op 8 november wordt de boog onderzoekend en in gesprek 

doorgetrokken vanuit die oude cultuurstroom naar ‘het zonnige’ in het 

sociale in onze tijd en de nabije toekomst.  

Zie voor nadere informatie de aankondiging en flyers in de hal van de 

kerk of neem contact op met Heleen de Weger,  



 

 

Wat moet ik doen als … 

• ik het gemeentebericht en het kwartaalblad In beweging per post 

wil ontvangen: neem contact op met Janny Wigman (zie 

binnenzijde omslag) en geef je gegevens aan haar door. 

• ik belangstellende wil worden: meld je aan voor het ontvangen 

van het gemeentebericht en In beweging. Zie hierboven. 

• ik lid wil worden: neem contact op met een van de geestelijken 

(zie binnenzijde omslag) 

 
 


