
 

Het licht 

 

In een wereld waarin de onrust toeneemt, waarin alles lijkt te 

verharden en waarin er nog nauwelijks plaats is voor vrede, kan de 

vraag opkomen: waar zijn de lichtpuntjes, waar kan ik me op richten? 

Natuurlijk zijn er de sterren aan de nachtelijke hemelboog die met hun 

trouwe aanwezigheid rust en troost kunnen brengen.  

Wat we echter niet kunnen zien als we in het nachtdonker kijken, is 

dat deze duisternis, waarin de sterren fonkelen, geheel met zonlicht 

doorstraald is. We zien duisternis, maar in werkelijkheid kijken we in 

het licht. Daar waar het licht van de zon een hemellichaam verlicht 

wordt het licht zichtbaar in maan en planeten. En daar waar het de 

aarde verlicht leven we in de dag.  

Maar er is meer dan alleen het zonlicht dat licht geeft aan onze dag. 

We kunnen het bijvoorbeeld ook ervaren in een goed gesprek, of als 

we een dierbare vriend ontmoeten.  

En dan is er nog het licht dat wordt aangesproken in de 

mensenwijdingsdienst: Het Licht van Christus dat schijnt in het licht 

van onze dag. Of je zou ook kunnen spreken van het genadelicht dat 

in onze ziel werkzaam is.  

Dit Licht is voor ons oog net zo onzichtbaar als het zonlicht dat de 

nachtelijke duisternis doorstraalt. Het wordt zichtbaar in ons hart als 

we ons wenden tot dit Licht. 

Als Maria Magdalena op Paasochtend de grafkamer binnengaat vindt 

ze het lichaam van Jezus niet. Eerst wanneer ze weer naar buiten gaat 

en zich tot Hem wendt wordt Hij voor haar zichtbaar.  

Christus is in de wereld gekomen om in mensenharten zichtbaar te 

worden, zodat ons hart in de duisternis tot een lichtbaken kan worden. 

Voor onszelf, voor de ander, en voor de wereld. 

 

 

Ardan Heerkens 

 

 

 



 

MENSENWIJDINGSDIENST 

   

 

Zondag       10.30 uur              

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 13 mei 

 

Donderdag   9.15 uur           

 

• Zondag 30 maart begint de zomertijd  

 

• In de Stille Week is er iedere dag een dienst, ook op maandag, 

woensdag, vrijdag en zaterdag, steeds om 9.15 uur. 

 

• Op Goede Vrijdag 18 april wordt het lijdensevangelie gelezen om 

15.00 uur  

 

• 2de Paasdag, maandag 21 april begint de dienst om 10.00 uur 

 

• Op Hemelvaart, donderdag 29 mei begint de dienst om 10.00 uur. 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Lijdenstijd  

Zondag  30 maart  Johannes 6, 1-15 en 26-35 

Zondag  6 april   Johannes 8, 1-12 

 

Stille Week 

Palmzondag 13 april  Mattheüs 21, 1-11  

Maandag  14 april  Mattheüs 21, 12-27 

Dinsdag  15 april  Mattheüs 22, 34-46 

Woensdag 16 april  Mattheüs 26, 6-16 



Donderdag  17 april  Lukas 23, 13-32 

Vrijdag  18 april  Johannes 19, 1-15 

Zaterdag  19 april  Johannes 19, 16-42 

 

Paastijd 

Zondag  20 april  Markus 16 

Maandag  21 april  Markus 16 

Zondag  27 april   Johannes 20, 10-29 

Zondag  4 mei   Johannes 10, 1-21 

Zondag  11 mei   Johannes 15, 1-27 

Zondag  18 mei   Johannes 16, 1-33 

Zondag  25 mei   Johannes 14, 1-31 

 

Hemelvaartstijd 

Donderdag  29 mei   Johannes 16, 24-33 

Zondag  1 juni   Johannes 16, 24-33 

 

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

  

 

Zondagsdienst met verhaal vooraf 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

 

Zondag 6 en 20 april (Pasen) met om 15.30 uur de Paastuin, en 4  

en 18 mei  

 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 



Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het 

verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

 

 

Jeugdwijding 2026 

Na de zomer gaan we van start met de voorbereiding op de 

jeugdwijding in 2026 die in de Paastijd zal plaatsvinden. Kinderen die 

na de zomer in de 8e klas/2e klas van de middelbare school zitten of in 

dat schooljaar 14 worden komen hiervoor in aanmerking.  

 

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

 

Lijdenstijd  

Zondag 6 april   Johannes 8  Licht van de wereld 

 

Paastijd  

Zondag 20 april   Markus 16  Opstanding 

Zondag 4 mei    Johannes 10  De goede herder 

Zondag 18 mei   Johannes 16  De geest komt 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

MENSENWIJDINGSDIENST  KINDERDIENST 

 

Lijdenstijd       

O Heer gij zijt bereid     Zaai nu uw zaad 

Heer in uw woorden 

 



Paastijd  

Verrezen is de Heer    Open breekt de aarde 

O Heer, uw vrede wone onder ons 

 

 
  

 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

Afwezigheid geestelijken 

Ton Besterveld is afwezig van 26 april t/m 11 mei en van 12 t/m 14 

mei i.v.m. de synode. 

Ardan Heerkens is afwezig van 12 t/m 14 mei i.v.m. de synode. 

 

(…) 

 

Zoals eerder is vermeld zal Loes van den Heuvel met enige regelmaat 

aan het altaar in Zutphen te zien zijn. Loes heeft geruime tijd gekampt 

met gezondheidsproblemen, waardoor zij het werk in Driebergen heeft 

moeten neerleggen en haar uitzending aldaar is teruggenomen. 

Inmiddels is zij zover in orde dat zij weer in het werk denkt te kunnen 

komen. Onderling overleg heeft erin geresulteerd dat wij haar in 

Zutphen graag daartoe de mogelijkheid willen bieden, totdat een 

nieuw uitzendingsbesluit mogelijk is. U zult Loes dus tot aan de 



zomer aan het altaar aantreffen, zowel in weekdiensten als op zondag. 

Tegen die tijd kan worden bezien hoe de situatie is en welk vervolg 

zich aandient. 

 

 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie  

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! 

Data: 10 en 24 april, 8 en 22 mei 

Tijd: 10.30-11.45 u  

 

‘Hoe ben je hier gekomen?’ 

Een gesprekgroep waarbij telkens één iemand zich voorbereidt om te 

vertellen hoe hij of zij bij de Christengemeenschap is gekomen. 

Data: donderdag 1 mei 

Tijd: 10.30-11.45 u  

 

In Hengelo: Lukasevangelie 

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 8 mei 

Tijd: 20.00-21.30 u 

 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Toespraken na de dienst 

De toespraken na de dienst hebben als titel: De zeven sacramenten. 

De toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3e zondag van de 

maand: 13 april, 18 mei 

 

 



VAN HET BESTUUR 

 

 

Op 27 maart wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden, die om 

20.00 zal beginnen.  Inloop vanaf 19.45. U heeft de noodzakelijke 

stukken allemaal al gekregen. Op deze vergadering zullen Ger 

Reekers en Aart van der Stel aftreden en zal er een nieuw bestuur 

geïnstalleerd worden. Fijn als u kunt komen! 

 

 

Bericht van de penningmeester aan alle leden en belangstellenden 

van de Christengemeenschap Zutphen. 

 

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de jaarcijfers opgesteld 

en aan de leden voorgelegd. De jaarcijfers van 2024 laten zien dat het 

totaalbedrag van de inkomsten van de gemeente Zutphen ten opzichte 

van 2023 is toegenomen, zij het minder dan verwacht en begroot. 

Helaas moeten wij bij de analyse van de inkomsten echter constateren 

dat er een lichte daling is in de reguliere bijdragen van leden en de 

belangstellenden, die de Christengemeenschap een warm hart 

toedragen. Dit geldt ook voor de bijdragen voor het ontvangen van de 

Gemeenteberichten. De bijdragen voor de godsdienstlessen waren 

hoger dan het jaar ervoor, maar ook nog niet op het te verwachten 

niveau. Ondanks dit gegeven kunnen we dankzij eenmalige giften en 

meevallers 2024 toch positief afsluiten.  

Het ligt in de lijn der verwachting dat de kosten in de komende jaren 

zullen stijgen. Denk hierbij aan de kosten voor energie, 

postverzending, onderhoud van onze kerk e.d. De Toelagenkas heeft 

daarnaast aan alle gemeentes gevraagd om de komende jaren jaarlijks 

5% meer bij te dragen. De verjonging van het convent en de stijgende 

kosten van levensonderhoud van onze priesters maken dit 

noodzakelijk.  

Ik wil u daarom vragen, tenzij u dat al gedaan hebt, uw bijdrage aan te 

passen. Uiteraard blijft van kracht dat iedereen op passende wijze en 

naar vermogen  bijdraagt. Mocht u behoefte hebben aan meer 



informatie, dan kunt u die vinden op de informatietafel in de hal van 

de Johanneskerk of bij ondergetekende. 

Jan Arnout Renken      

 

Nog een bericht van de penningmeester: 

Met ingang van maart 2025 is de financiële administratie door Ger 

Reekers aan mij overgedragen.  

Dit betekent voor U dat u voortaan betalingen en declaraties bij de 

penningmeester indient en deze niet meer via Ger Reekers kunt 

indienen. 

 Jan Arnout Renken. 

 

 

 

AANKONDIGINGEN 

 

 

30 maart na de dienst 

Het mysterie van Rudolf Steiners leven 

door Jac Net 

In aansluiting op de Mensenwijdingsdienst zal Jac Net ter gedachtenis 

aan de sterfdag van Rudolf Steiner een aantal bijzonderheden uit het 

leven van Rudolf Steiner belichten. 

 

 

Inleiding: Het Laatste Avondmaal 

Donderdag 17 april na de dienst in de Stille Week 

Het behoort tot de betekenisvolste kunstwerken die ooit zijn gemaakt: 

Het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci. Het geeft de 

gebeurtenis weer die plaatsvond op de avond voor zijn sterven waar 

Jezus met zijn leerlingen samen is en de maaltijd van brood en wijn 

met hen deelt. Maar het is ook de avond waarop Judas besluit hem te 

verraden. Een inleiding door Ardan Heerkens die ook gezien kan 

worden als een opmaat voor het uitje naar Tongerlo op 21 maart. 

 

 



Uitstap naar de Abdij van Tongerlo: ‘Het laatste Avondmaal’ 

Woensdag 21 mei van 10.30 tot 19.00 uur 

Dit jaar gaat de reis naar Tongerlo. Daar ligt een Norbertijnen Abdij 

die sinds 1545 een kopie van Het Laatste Avondmaal van Leonardo da 

Vinci in haar bezit heeft. Het bijzondere is dat deze 

hoogstwaarschijnlijk met medewerking van Leonardo da Vinci zelf is 

ontstaan en wordt gezien als de meest getrouwe kopie die er is. 

Verschillende kunsthistorici hebben zich in het werk verdiept en 

zowel het werk zelf als z’n historie zijn indrukwekkend. Meer zult u 

bij de rondleiding aldaar ervaren. 

Hebt u ook zin om mee te gaan, lees dan rustig verder want alle 

informatie die nodig is volgt hier: 

- Vervoer: we vertrekken om 9.00 uur met de bus vanaf de kerk (een 

   rollator kan mee) en komen ook weer aan bij de kerk. 

- Aanmelden: voor 1 mei bij Frans Bouts: fbouts@xs4all.nl of 06  

  40720782. Of vul je naam in op de deelnemerslijst in de hall. Zodra  

  het geld is overgemaakt is je plaats gezekerd. 

- Kostprijs: € 55,- p.p. inclusief kopje koffie/thee, gebak bij aankomst.  

  Lunch op eigen rekening of zelf meenemen. Toegang museum is  

  inclusief. 

- Overmaken geld op: NL71 TRIO 0784 7575 69 t.n.v.  

  Christengemeenschap Zutphen met vermelding ‘Uitje Tongerlo’ 

Wil je mee maar kun je niet, omdat het net te duur is, neem dan 

contact op met Corrie Wijkhuizen voor een financiële 

tegemoetkoming. 

Vanaf 30 deelnemers kan het doorgaan en zijn de kosten gedekt. Zijn 

we met meer dan komt wat over is in een potje voor de volgende 

uitstap. 

 

 

Lijdensevangelie  

Ieder jaar wordt in de Stille week op vrijdag om 15.00 uur het 

lijdensevangelie gelezen. Dit moment stemt overeen met het negende 

uur waarop Christus aan het kruis sterft. Iedereen is welkom die op 

deze dag en dit uur stil wil staan bij de gebeurtenis op Golgotha. 

 

 

mailto:fbouts@xs4all.nl


Paastuin  

Zondag 20 april om 15.30 uur 

De Paastuin vindt plaats op eerste Paasdag en is bedoeld voor 

kinderen van 3 tot 10 jaar. De Tuinzaal wordt dan omgetoverd tot een 

tuin waarin ieder kind om de beurt naar de Paasgrot mag lopen. Er is 

een verhaal, muziek en een verrassing voor elk kind.  

Iedereen is welkom! 

Graag een vrije bijdrage na afloop . 

 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Gezamenlijke maaltijd 

Op 10 april en 8 mei telkens om 12.00 uur is er een gezamenlijke 

lunch georganiseerd door de contactgroep. U neemt zelf uw brood 

mee en wij zorgen voor soep, koffie en thee. Iedereen is welkom! 

 

Impressie van de landelijke muziekdag 

Dit jaar werd de landelijke muziekdag in de Johanneskerk te Zutphen 

gehouden op 15 februari 2025. De muziekdag is bedoeld voor zangers 

en voor musici en voor eenieder, die inspiratie wil opdoen. 

Dit keer werd er vanuit de landelijke muziekgroep aandacht aan de 

kwaliteit van de klank besteed, hoe kun je deze vrijmaken van het 

fysieke, wat is de functie van de muziek in de cultus? 

De tot klank gebrachte woorden zijn bedoeld tot lofzang van Christus. 

Onze bewindsdrager Paul-Philippe Stevens was gedurende de ochtend 

aanwezig. Hij heeft over het "Magnificat" gesproken en de bron van 

dit gezang in het Lukas-evangelie. In de loop van het programma is er 

door de musici en zangers flink op dit muziekstuk gestudeerd. Het 

Magnificat werd tijdens de cultische afsluiting ten gehore gebracht. 

De gehele dag zijn we door de muziek naar een ander niveau getild. 

Musiceren versterkt je gezondheidskrachten en raakt je morele 

krachten. Via de muziek kunnen woorden goed landen. 

Tijdens het samen zingen in de cultus leren we naar de ander te 

luisteren. We trachten onze stem (klank) af te stemmen op die van de 

ander. Een instrument leren bespelen vraagt een andere discipline. Een 



instrument schept de mogelijkheid om woorden op een andere wijze te 

verklanken. 

Het thema improviseren werd nog uitgediept. Improviseren vergt een 

speciale innerlijke houding. 

Hoe bereid je je innerlijk en uiterlijk voor: 

- gedachte achter de muziek; 

- feesttijd enz.; 

- evangeliegedeelte. 

In ieder geval zul je "boven" je muziekstuk moeten staan om "vrij" te 

kunnen spelen. 

Deze muziekdag heeft me volop de mogelijkheid geschonken om 

binnen de kring van deelnemers actief te luisteren naar wat voor mij 

een handreiking bij het zingen en musiceren zou kunnen zijn. 

Susan Scheper. 

 

Oproep                                                               

Met een klein groepje zijn we bezig de biografie van de Johanneskerk 

te boek te stellen. 

We willen iedereen de gelegenheid geven om hieraan bij te dragen in 

de vorm van een anekdote of mooie herinnering. 

Een paar leuke verhalen hebben we al ontvangen. 

Je kunt mij mailen of schrijven. 

Mailadres:omasjaal@gmail.com 

Elisabeth van Loenen  

 

Hernieuwde Oproep vanuit de boekenhoek 

Wanneer u dit voorjaar uw boekenkast wilt uitdunnen heeft u daar 

ruimschoots de kans toe: breng 7 niet al te oude Christengemeenschap 

of antroposofie gerelateerde boeken mee en laat ze keuren in de 

boekenhoek. Leg geen stapeltjes neer, dan riskeert u een totale 

teruggave, terwijl u juist aan inbreng wilt meedoen. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan onze Johanneskerk. 

De boekenhoeksters, 

 

Angeline, Hanneke, Karin en Margaret 

 



OPROEP  i.v.m. het wijdingsfeest in Sint-Petersburg van 1 - 4 mei 

a.s. (zie aankondiging in de hal en in ‘In Beweging’):  

Kunt u zelf niet mee maar wilt u wel graag dat de 

Christengemeenschap Nederland vertegenwoordigd is bij de 

kerkwijding in Sint-Petersburg? En wilt u deze reis mede mogelijk 

maken, dan is uw bijdrage zeer welkom op de (speciaal hiervoor 

geopende) rekening: NL74 TRIO 0320 9934 34 t.n.v. L.I. Korf. 

Dit geldt ook voor deelnemers die iets extra's kunnen missen voor 

medereizigers met een kleinere beurs.  

 

 

BERICHTEN VAN BUITEN DE GEMEENTE 

 

Irene van der Laag, die de opdracht heeft gekregen een nieuwe 

altaarschildering voor Zutphen te maken, stelt het voorbereidende 

werk van 11 mei - 25 juni in Zeist ten toon.  

Op zondag 18 mei na de dienst zal zij hierover in Zeist vertellen.  

Meer informatie is te vinden in de berichten of op de website van 

Zeist.  

 

 

AARDE  

in vrede zijn met de wereld 

 

Internationale jongerenconferentie van de Christengemeenschap 

Pinksteren 5 - 10 juni in Drężno, Polen 

 

De aarde, die voor ons allemaal een thuis is, laat ons tegenwoordig 

duidelijk haar wonden zien. Ze wordt omgewoeld en vernield. Ook 

wij dragen bij aan deze vernieling. Maar we kunnen er ook aan 

bijdragen dat ze weer genezen en levender wordt. De aarde is de 

bestaansgrond van ons leven. En wat kunnen wij aan haar geven? 

Kunnen wij de wereld in gaan en haar vervuld van vrede aankijken, 

ook al is dat maar enkele momenten per dag? Het is misschien niet 



veel, maar het kan wel veel veranderen. Voordat er vrede is, moeten er 

eerst vele kleine stappen worden gezet. Welke dat zijn? Daar willen 

we met elkaar achter komen. 

Wij kijken er naar uit om samen met jou deze Pinkster-jongerendagen 

invulling en vorm te geven! Het zal zeker een belevenis van 

wereldformaat worden, want ieder van ons neemt de hele wereld met 

zich mee. 

We verheugen ons! 

Het voorbereidingsteam 

 

Locatie:  Drężno 10A, 78-411 Drężno, Polen 

Website:  www.iyfestival.org 

Rekeningnr. voor donaties:  

Jugend in der Christengemeinschaft 

IBAN  DE85 4306 0967 0063 9445 01   O.v.v. "ERDE + je naam" 

 

 

 

 
 


