Johannes, de aanwijzer

Een bij, die zijn korf verlaat, kan zich aan het zonlicht oriénteren.
Zelfs als de zon achter een wolk verborgen is, ziet de bij aan de
kwaliteiten van het licht waar de zon zelf is, en daarmee ook waar hij
zelf zich bevindt en waar zijn korf is. Zo is de bron van het daglicht,
de zon, zijn oriéntatie op aarde.

Johannes de Doper wijst
ons Christus aan. Rondom
de doop van Jezus spreekt
hij: “Zie, het lam van
God!”.

Ook op het
kruisigingsbeeld van het
Isenheimer altaar wijst
Johannes naar de
gekruisigde.

Dit wijzen op Christus is
een belangrijke kwaliteit
van Johannes de Doper.
En hij spreekt uit dat
diegene, op wie hij wijst,
mag toenemen, en hijzelf
afnemen.

Tijdens de zondagsdienst voor kinderen wijst de priester op de
altaarbeeltenis en spreekt onder andere over dat we ons hart tot Hem
mogen wenden en ons laten doordringen met Zijn kracht.

En met dat wij ons hart oriénteren op Christus, op dit ware licht,
kunnen we ons laten doordrenken met Zijn licht en Zijn licht in ons
laten toenemen. Opdat juist in de komende maanden met overvloedig
licht, dit licht onze oriéntatie in ons leven op aarde kan zijn.

Loes van den Heuvel



MENSENWIJDINGSDIENST

Zondag  10.30 uur
Dinsdag 9.15 uur niet op 17 juni

Donderdag 9.15 uur

Op Hemelvaart, donderdag 29 mei begint de dienst om 10.00 uur.
o Op 2° en 3°Pinksterdag begint de dienst om 10.00 uur

e Op dinsdag 24 juni (Johannes) begint de dienst om 10.00 uur.

e Op zondag 27 juli wordt er geen communie uitgedeeld.

e Injuli en augustus vervallen de diensten op dinsdag

HET EVANGELIE IN DE DIENST

Hemelvaartstijd

Donderdag 29 mei Johannes 16, 24-33
Zondag 1 juni Johannes 16, 24-33
Pinksteren

Zondag 8 juni Johannes 14, 23-31
Maandag 9 juni Johannes 14, 23-31
Dinsdag 10 juni Johannes 14, 23-31
Triniteit

Donderdag 12 juni Johannes 3, 1-21
Zondag 15 juni Johannes 4, 1-26

Zondag 22 juni Johannes 17



Johannestijd

Dinsdag 24 juni Markus 1, 1-11
Zondag 29 juni Johannes 1, 19-34
Zondag 6 juli Johannes 3, 22-36
Zondag 13 juli Johannes 5, 31-38
Zondag 20 juli Mattheus 11, 1-15
Triniteit

Zondag 27 juli Markus 8, 27-38
Zondag 3 augustus Matthels 7, 1-14
Zondag 10 augustus Lukas 15, 1-17
Zondag 17 augustus Lukas 9, 1-17
Zondag 24 augustus Lukas 18, 35-43
Zondag 31 augustus Markus 7, 31 -37
Zondag 7 september Lukas 10, 1-20
Zondag 14 september Lukas 17, 5-37

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Zondagsdienst met verhaal vooraf

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen
dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de
brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die
wereld die in de dienst wordt aangesproken.

ledereen is welkom!

Data: Zondag 1, 15 en 29 juni (om 11.45 u.!) en 14 september
Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet
onderbroken worden door het geluid van schuivende stoelen.



Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het
verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan
contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door
middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk.

Opgelet! Op Zondag 29 juni is de Zondagsdienst na de Mwd.: om
11.45 u., i.v.m. het St. Jansfeest. Meer info verderop in dit blad.

Jeugdwijding 2026

Na de zomer gaan we van start met de voorbereiding op de
jeugdwijding in 2026 die in de Paastijd zal plaatsvinden. Kinderen die
na de zomer in de 8° klas/2° klas van de middelbare school zitten of in
dat schooljaar14 worden komen hiervoor in aanmerking.

Meer informatie vind je in de folder over het sacrament van de
jeugdwijding, of neem contact op met Ardan Heerkens.

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST

Hemelvaart

Zondag 1 juni Handelingen 1

Triniteit

Zondag 15 juni Johannes 4  Vrouw aan de bron
Johannestijd

Zondag 29 juni Johannes 1  Getuigenis van Johannes
Triniteit

Zondag 14 september Lukas 17 Genezing



LIEDEREN TIJDENS DE DIENST

MENSENWIJDINGSDIENST KINDERDIENST

Hemelvaart Ik zeg het allen dat hij leeft
Verrezen is de Heer
O Heer, uw vrede wone onder ons

Pinksteren
Tot de hoogten
Wij hebben niet ontvangen

Triniteit
Gij zijt de bron van alle bestaan Ontwaak mijn hart en open wijd
De vrede Gods

Johannestijd
Wij staan voor u, o Heer Ontwaak mijn hart en open wijd
O Heer, uw vrede wone onder ons

Triniteit
Gij zijt de weg die wij gaan
Uw vrede zij de ordenende kracht
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Ontwaak mijn hart

naar P. Gerhardt
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MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT

Afwezigheid geestelijken

Dankzij de inzet van Els 1Jsselmuiden en Loes van den Heuvel zijn er

in juli en augustus gewoon diensten op donderdag en zondag.

GESPREKSGROEPEN

Johannesevangelie

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de
Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!

Data: 5 en 26 juni, 11 en 25 september

Tijd: 10.30-11.45u

“Hoe ben je hier gekomen?”

Een gesprekgroep waar telkens één iemand zich voorbereidt om te
vertellen hoe hij of zij bij de Christengemeenschap is gekomen.
Data: donderdag 12 juni en 4 september

Tijd: 10.30-11.45 u.



In Hengelo: Lukasevangelie

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas.
Data: 5 juni, 11 september

Tijd: 20.00-21.30 u

BIJEENKOMSTEN

Toespraken na de dienst

De toespraken na de dienst hebben als titel: De zeven sacramenten.
De toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3° zondag van de
maand: 8 juni, 11 september.

AANKONDIGINGEN

Op 2e Pinksterdag, 9 juni, zullen Nel Schijf, Lyanne Korf en Heleen
de Weger na de dienst aan de hand van indrukken en afbeeldingen
verslag doen van hun ontmoetingen met de mensen in Sint-Petersburg,
begin mei, naar aanleiding van de wijding van de kerk aldaar.

Bezoek staf Rogery kinderkamp

Zondag 22 juni

Op zondag 22 juni hebben we de staf van het kinderkamp Rogery
weer te gast in de dienst. Mocht je het vorig jaar gemist hebben dan is
er nu weer een gelegenheid om zo’n dienst mee te maken. Het verloop
en de woorden van de dienst zijn hetzelfde, alleen de liederen zijn
anders. Zowel voor mensen die wel en ook niet bekend zijn met de
kampen is het een bijzondere belevenis.

Schoonmaakdag

Zaterdag 28 juni 10.00 -15.00 uur

Onder het moto ‘samen is alles leuker’ organiseren we op zaterdag 28
juni een schoonmaakdag. Hoewel het kerkgebouw goed wordt
onderhouden zijn er altijd een aantal dingen die wat extra aandacht



kunnen gebruiken. Op de gang komt een bord te staan met de
verschillende klusjes.

Lijkt het jou ook leuk om iets te doen, zet je naam dan achter één of
meerdere klusjes, dan maken we er samen iets moois van!

Er is koffie en thee met om 12.30 uur soep bij een gezamenlijke lunch.
Daar hoort natuurlijk wel iets lekkers bij. Vind je het leuk om iets te
bakken, zet het op het bord.

Johannesfeest

Zondag 29 juni 12.00 — 12.45 uur

Na de zondagsdienst voor de kinderen - die na de
mensenwijdingsdienst plaatsvindt - is er een feestelijke samenkomst in
het teken van Johannes, georganiseerd door de jaarfeestengroep. Er zal
lekkers zijn, een kort verhaal, een gezamenlijk activiteit die we nog
even geheim willen houden. Ben je benieuwd? Gewoon komen!

En wie meent dat het vooral voor gezinnen met kinderen is, heeft het
mis, het is voor iedereen!

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

Gezamenlijke maaltijd

Op 5 juni en 11 september telkens om 12.00 uur is er een
gezamenlijke lunch georganiseerd door de contactgroep. U neemt zelf
uw brood mee en wij zorgen voor soep, koffie en thee. ledereen is
welkom!

Bericht vanuit de bloemengroep

Zoals altijd in de lente, is de bloemengroep ook dit jaar bij elkaar
gekomen voor de jaarlijkse bespreking.

De vrijwilligers van de bloemengroep zijn op dit moment: Astrid
Zantinge, Maria Kuijer, Angelique Heerkens en Paulien Roskam.



Maria is sinds september vorig jaar de opvolgster van Elisabeth van
Loenen, Angelique is de opvolgster van Gaby Veerman, dit sinds
februari vorig jaar.

Goed om te kunnen vermelden, dat we voor onze bloemenbeurten
vaak kiezen voor biologisch geteelde snijbloemen.

Gelukkig is nu het seizoen weer aangebroken, dat we ook
veldbloemen kunnen gebruiken, evenals bloemen uit de kerktuin. Dat
laatste in goede samenwerking met de vrijwilligers van de kerktuin,
waar we heel blij mee zijn.

De kerstboom van afgelopen jaar, was van Nederlandse oorsprong. De
boom is na Driekoningen verhuisd naar de Kerstboomgaard in
Vierakker. We hopen dat de boom het intussen goed zal doen, en dat
we deze in december daar weer kunnen ophalen.

Zo proberen we om zo goed mogelijk milieuvriendelijk te werk te
gaan.

Zoals ieder jaar hebben we weer geholpen met de opbouw van het
Adventstuintje, en ook bij het opbouwen van het Paastuintje hebben
we weer heel prettig samengewerkt met Ardan.

In de maanden juli en augustus hanteren we bij de bloemengroep een
zomerrooster. Dat wil zeggen dat we er naar streven dat er iedere
week bloemen aan het altaar en in de Tuinzaal staan, maar dat het
door vakantie van onze vrijwilligers eventueel kan gebeuren dat er een
keer geen bloemen staan. Tot nu toe is dat maar zelden voor gekomen.
Het is een mooie en dankbare taak om de bloemen voor onze kerk te
verzorgen.

Paulien Roskam.

VOORAANKONDIGINGEN
Op zondag 5 oktober, kort na Michaél, zullen Ardan Heerkens en

Wieger Veerman na de dienst een voordracht met euritmie verzorgen
in de Michaélsfeer.



BERICHT VAN BUITEN DE GEMEENTE

Festival MENS!
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 2025 zijn jong en oud vanaf 12.00
uur uitgenodigd voor het festival MENS! op het landgoed de Reehorst
met Antropia, naast het station Driebergen-Zeist.
Twee dagen vol belevenissen, workshops, muziek, lekker eten,
verdiepende forums, debatten, lezingen, inkijkjes in de praktijk en
levendige gezelligheid.
Het bijzondere aan dit festival is dat het een samenwerken is van het
enorme netwerk van alle antroposofisch geinspireerde organisaties,
waaronder de Christengemeenschap.
We willen elkaar in het zonnetje zetten zodat iedereen kan zien wat
voor moois al deze werkgebieden in huis hebben. Een toegangskaart
kost €6,50. Zie voor het uitgebreide programma aanbod op
www.mensfestival.nl.



