
 

Vruchten 

 

Terugkijkend op de eerste helft van het jaar kunnen we vaststellen dat 

het heeft geleid tot vruchtvorming waarvan we in de nazomer kunnen 

genieten. Niet alleen vruchten, maar ook alles wat we hebben geplant 

en gezaaid aan groenten en granen kan nu worden geoogst. Het dient 

tot voedsel voor ons mensen. Zonder het voedsel zouden we de 

verbinding met het leven op aarde verliezen.  

 

Toch, als je kijkt naar wat de natuur ons geeft en wat daarvan als 

voeding kan dienen voor ons mensen, dan blijkt dat het maar een heel 

klein gedeelte is dat we zo tot ons kunnen nemen. Het overgrote deel 

is niet eetbaar. En van wat overblijft komt ook weer een groot 

gedeelte niet in aanmerking als we het zo zouden laten. Het moet eerst 

gemalen, of verhit, of gekookt worden, voordat het voor ons tot 

voeding kan worden.  

 

Ook de vruchten die zich vormen door de feesttijden die we vieren in 

de eerste helft van het Christelijke jaar, vragen om verwerking. Het is 

in deze tweede helft van het jaar niet meer de vraag hoe de 

zonnekrachten zich met de aarde verbinden, maar veelmeer hoe de 

mens zich verbindt met dat wat hem geschonken is. 

 

In wezen krijgen we alles wat we nodig hebben in de eerste helft van 

het jaar al aangereikt. Het enige, en dat is misschien wel de grotere 

uitdaging die nu voor ons ligt: wat doen we ermee? Lukt het ons de 

vruchten ervan zo in ons op te nemen en te bereiden tot een maal, voor 

onszelf en voor elkaar, dat het ons sterkt tot ware menswording?  

Het antwoord hierop hebben we zelf in de hand. 

 

 

Ardan Heerkens 

 

 



 

 

MENSENWIJDINGSDIENST 

   

 

Zondag        10.30 uur  

 

Maandag     10.00 uur         Michaël          

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 23 september i.v.m. de synode 

 

Donderdag   9.15 uur          

 

  

• Op zondag 14 september is er een triatlon in Zutphen. Hou hier 

rekening mee vooral als je met de auto komt. 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Trinitarische Tijd 

 

Zondag  31 augustus  Markus 7, 31-37 

Zondag  7 september   Lukas 10, 1-20 

Zondag  14 september  Lukas 17, 5-37 

Zondag  21 september   Mattheus 6, 19-34 

Zondag  28 september   Lukas 7, 11-17 

 

Michaeltijd 

 

Maandag  29 september   Mattheus 22, 1-14 

Zondag  5 oktober   Openbaring van Johannes 12 

 

 

 

 



 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

  

Zondagsdienst met verhaal vooraf 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

 

Data: Zondag 14 en 28 september om 9.30 uur 

 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het 

verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

 

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

 

 

Jeugdwijding 2026 

 

In oktober beginnen we met de voorbereiding op de jeugdwijding die 

op een zondag in de Paastijd in 2026 zal plaatsvinden.  

Data: 12-10, 9-11 en 7-12 van 16.00 – 20.00 uur. 

Meer informatie vind je in de folder over het sacrament van de 

jeugdwijding, in de hal van de kerk. 

Komt je kind voor de jeugdwijding in aanmerking (8e klas/2e klas 

middelbare school of 14 wordend in komend schooljaar) neem dan 

contact op met Ardan Heerkens.  

 

 

 



 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

Triniteit 

Zondag 14 september    Lukas 17 Genezing van de tien melaatsen 

Zondag 28 september Lukas 7 Opwekking van de zoon van de  

    weduwe     

Michaeltijd 

Zondag 12 oktober  Openbaring 12  De strijd van Michael 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

Triniteit 

 

Gij zijt de weg die wij gaan   Nu draagt het zaad 

Uw vrede zij de ordenende kracht   

 

Michaeltijd  

 

Weerklonken heeft de roep   Onoverwinnelijk sterke  

Dood noch leven     held 

 



MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

 

Afwezigheid geestelijken 

Ton Besterveld is afwezig van 6 t/m 20 september. 

Loes van den Heuvel is afwezig van 12 t/m 16 september i.v.m. 

nascholing in Hamburg. 

Alle geestelijken zijn afwezig van 22 t/m 24 september i.v.m. de 

synode.  

 

(…) 

 

Dank! 

Ton Besterveld en Ardan Heerkens willen hun hartelijke dank 

uitspreken voor de gulle giften die het mogelijk maakte dat zij ook dit 

jaar weer fijn op vakantie konden gaan.  

 

Altaarschildering 

Zoals eerder werd vermeld in het Bulletin van juli, is de verwachting, 

dat de nieuwe altaarschildering er dit najaar komt. Zodra we meer 

duidelijkheid hebben wordt dit uiteraard tijdig bekend gemaakt.  

 

Inzetting van Loes van den Heuvel 

Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor de ochtend van mijn 

inzetting: deze pinksterzondag baadde in een stemming van warme, 

gedragen feestelijkheid.  

Het luidde een nieuw begin in voor mij, en ook voor jullie, zowel voor 

degenen die erbij waren als ook voor degenen die er niet bij aanwezig 

waren.  

Ik kijk er naar uit om met jullie samen in de gemeente Zutphen 

onderweg te zijn. 

         Loes 

   

 

 



GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie  

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! 

Data: 11 en 25 september 

Tijd: 10.30-11.45 u.  

 

‘Hoe ben je hier gekomen?’ 

Een gesprekgroep waarbij telkens één iemand zich voorbereidt om te 

vertellen hoe hij of zij bij de Christengemeenschap is gekomen. 

Data: donderdag 4 september na de dienst 

Tijd: 10.30-11.45 u. 

 

 

In Hengelo: Lukasevangelie 

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 11 september 

Tijd: 20.00-21.30 u. 

 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

 

Toespraken na de dienst 

Op zondag 21 september zal er na de dienst een toespraak zijn. 

 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Jaarfeestengroep  

Vorig jaar heeft zich een groepje gevormd dat zich wil gaan verdiepen 

en verbinden met de jaarfeesten. Nu we een proefperiode van meer 



dan een halfjaar achter ons hebben leek het ons aan de tijd dit ook 

kenbaar te maken aan de gemeente. De leden van de groep zijn: Hans, 

Jorrit, Lisanne, Maria, Sibrenna en Ardan. Het volgende feest waar we 

ons nu op richten vindt plaats in de Michaeltijd en wel op zondag 12 

oktober.  

 

Projectkoor 

Na de herfstvakantie gaat het projectkoortje weer zingen in de tijd 

naar kerstmis toe. 

Tegen die tijd komt er een intekenlijst in de hal te hangen. 

Dinsdagen, 15.30-16.45 uur, tuinzaal 

 

Verslag van het uitstapje naar Tongerlo 

Op 21 mei was het kunstuitje naar Tongerlo. Lange tijd dacht ik dat 

we naar zuid Limburg zouden gaan. Maar het was het Norbertijner 

klooster in Belgie! We gingen de grens over! Tijdens de uren durende 

reis had ik een fijn gesprek met mijn reisgenote. Ongemerkt kwamen 

we in Tongerlo aan. 

Het was een warm welkom met een flink stuk vlaai bij de koffie. 

Ardan heeft in deze streek zijn jeugd doorgebracht en vast heel wat 

vlaaien gegeten! 

Rond half één liepen we over de mooie brede Lindenlaan naar het 

klooster. De linden werden vroeger gepoot om de heksen weg te 

houden; die zouden verstrikt raken in de takken. 

De groep werd gesplitst. Onze gids begon alvast te vertellen over het 

leven in het klooster en de omgeving voordat de tweede gids er was. 

Toen we verder liepen met de halve groep wist hij bij elk beeld, 

wapen, vaandel of tekst smeuïge verhalen te vertellen! We hingen aan 

zijn lippen. In de kerk staken sommigen een kaarsje aan en de gids 

vertelde over de beelden. Ik was verrast daar opeens het laatste 

avondmaal te zien hangen. De gids zei er niets over; wel hoe jammer 

het is dat er een mooi beeld achter staat wat nooit meer gezien kan 

worden. En dat er een glas-in-lood raam uit moest om het schilderij de 

kerk in te krijgen. Ook hoe nonnen het een keer met bezems geboend 

hebben! 



Maar daarna kwamen we in de vroegere varkensstal waar een enorme 

reproductie hing en waar de gids ons veel over het werk vertelde. 

Bijvoorbeeld dat niet vaak gezien wordt dat er glazen geschilderd zijn. 

En: is het nu Johannes of Maria Magdalena naast Jezus. Staan of 

zitten de personen? Wat mij in de kerk nog raakte is dat Leonardo da 

Vinci zelf aan de kopie heeft mee geschilderd! 

Het was heel boeiend! We kregen honger! Op de prachtige ruime 

binnenplaats aten we onze boterhammen. Toen was het weer 

verzamelen bij de bus voor de terugweg. 

Voldaan kwamen we rond half acht weer bij de kerk aan! Hopelijk 

volgend jaar weer zo’n leuke dag!   

Elisabeth van Loenen 

 

 

Impressie 

28 en 29 juni Schoonmaak en Sint Janstuinfeest 

U heeft het bijna niet kunnen missen… de aankondiging dat zaterdag 

28 juni een gezamenlijke Schoonmaakdag gehouden zou worden en 

de dag daarna zondag 29 juni een Sint Jansfeest, waarbij groot en 

klein welkom was. 

Het was niet te missen! Een aankondiging in de gemeenteberichten en 

een groot schoolbord in de hal vroegen om uw aandacht: 

 

Zaterdagmorgen 28 juni was een snelle schoonmaakster al om 9.00 

uur ’s morgens begonnen met het zetten van de koffie en het zemen 

van de ramen aan de buitenkant. 

De rond de 20 mensen die vervolgens na 10.00 uur binnendruppelden 

werden dan ook verrast met reeds gezette koffie. Zo konden zij sneller 

dan gedacht aan de slag. De meeste mensen hadden hun eigen klusje, 

de keuken werd gesopt en de kastjes uitgeruimd. Hagelslag en 

chocolade-vlokken uit 2006 verdwenen uit het keukenkastje evenals 

een overtollig aantal hand- en theedoeken.  

De gaderobe en werkkasten werden opgeruimd en gesopt. Spinnen en 

webben werden geragd. De klussengroep die nu ruim een jaar geleden 

een zachte en ongemerkte dood gestorven is doet de onzichtbare 



klusjes zoals lampen vervangen en schoonmaken niet meer. Gelukkig 

was er een lange jongeman die zonder trap of ladder bereid was overal 

waar nodig de helpende hand te bieden. De kerkzaal werd gereinigd; 

de muren, ramen, het plafond en de vloer van de opbarings- annex 

spreekkamer werden gesopt, het zwarte water liep van de muren… 

Een vloerkleed werd verplaatst en zo kwamen er “vrije en schone 

ruimtes” tevoorschijn.  

Toen om 12.15 uur de soep werd opgediend waren de werkers 

tevreden en voldaan. Er waren een heerlijke broccoli- en wortelsoep 

gemaakt.  

 

Het recept van de wortelsoep vindt u hierbij. 

 

Pittige wortelsoep 

Voor 6 personen: 

 

500 g Wortels in plakjes van 2 cm gesneden 

1 knoflookteen gehakt 

1 ui grof gehakt 

½ duim verse gember geraspt 

½ duim verse kurkuma geraspt 

1 goede theelepel kaneel 

½ theelepel cayennepeper 

750 ml bouillon 

Zout naar smaak 

200 ml kokosmelk 

Sap van 1 limoen en de schil geraspt naar smaak 

½ eetlepel suiker 

De uien in beetje olie glazig stoven, de kruiden en knoflook erbij, 

zolang roerend meestoven tot zij beginnen te geuren, vervolgens de 

wortels enkele tellen erbij, dan blussen met de bouillon en met het 

zout 30 min. laten pruttelen. 

Met de staafmixer pureren, de kokosmelk erbij en met het sap van de 

limoen, de geraspte schil en de suiker op smaak brengen. 



Rond 13.00 uur gingen de meesten van ons voldaan en tevreden naar 

huis. 

Een aantal sterke mannen bleef nog om in de tuin het een en ander 

voor het Sint Jansfeest voor te bereiden. 

 

Zondagmorgen was het stralend weer, na de Mensenwijdingsdienst 

was er een kinderdienst en vervolgens een tuinfeest met allerlei 

lekkernijen en dranken. 

In de ruime schaduw van de lindeboom waren stoelen klaargezet 

waarop de ouderen konden gaan zitten. Weldra klonk een 

welkomstwoord en als verrassing werd onder de lindeboom een 

gloednieuw Corinabankje onthuld.  

 

Vervolgens klonk er een verhaal over een jonge man die overal de zon 

zocht. Het op levendige wijze vertelde verhaal maakte dat jong en oud 

geboeid zaten te luisteren.  

Hierna werd het vuur door onze vuurmeester op vakkundige wijze 

aangestoken met een vuursteen en vuurslag en klonk de opgewekte 

muziek van doedelzak en accordeon.  

Weldra werden bekende Sint Jansliedjes meegezongen en begonnen 

degenen die daar de moed toe konden vinden, over het vuur te 

springen. Tenslotte werd de ‘Zevensprong gedaan’ en werd de rivier 

de Rhône herdacht… 

 

Na al deze feestelijkheden hielpen vele handen de boel weer op te 

ruimen. 

Op een paar gaten van te diep weggezakte stoelpoten na zag de tuin er 

als herboren uit. 

Corrie Wijkhuizen 

 

Gezamenlijke maaltijd  

Op de donderdagen 11 september en 10 oktober telkens om 12.00 uur 

is er een gezamenlijke lunch, georganiseerd door de contactgroep. U 

neemt zelf uw brood mee, voor soep wordt gezorgd. 

Iedereen is welkom. 



 

VOORAANKONDIGINGEN 

 

Michaël 

Op 5 oktober, kort na Michaël, zullen Ardan Heerkens en Wieger 

Veerman na de dienst een voordracht met euritmie verzorgen in de 

Michaëlsfeer. 

 

 

Lunchconcert 

Marike Tuin komt met een trio een lunchconcert geven op zondag 16 

november. Het concert begint om 12.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


