
 

 

Michael 

 

In het kerkelijk jaar is lange tijd het aardeleven van Christus de 

achtergrond geweest van de feesttijden: verwachting, geboorte, leven, 

lijden en sterven, opstanding, Hemelvaart en Pinksteren. Wat komt er 

dan?  Eerst volgt nog een tijd waarin het werken van de geest centraal 

blijft staan, culminerend in het feest van Johannes. Het is de sfeer van 

de engelenwereld die de achtergrond vormt, ook van de weg van 

Johannes naar Michaël: we gaan steeds meer voelen hoe Christus in 

ons leven werkt en worden daardoor geraakt en gevormd. 
Dan gaat met Michaël de wereld van de aartsengelen de achtergrond 

vormen. Dat voelen we ook; boven ons individuele lot uit leven we 

ook het lot van de wereld mee, in onze tijd sterker dan ooit.  

De feesttijden hebben hun plaats in het jaar, maar elke feesttijd werkt 

door het hele jaar heen. We leven niet een paar weken, maar altijd, in 

de verwachting van Zijn komst. We vieren niet een paar dagen, maar 

bij elke dienst, Zijn geboorte in ons. Wij vragen steeds weer om 

oprichting van ons Ik. Zo leven wij ook altijd met de Michaëlische 

ernst: het komt er op aan.  

Dat is als met het volwassen worden: Als kind vinden we het prettig 

als verantwoordelijkheden van ons worden afgenomen, maar als 

volwassene willen we dat niet meer: we willen zelf beslissen en 

handelen en verantwoordelijk zijn. Wie als Christen Michaël wil 

dienen neemt een verantwoordelijkheid op zich die boven het 

individuele uitgaat: verantwoordelijkheid voor hoe de geest in de 

aardewereld werkzaam kan zijn, daar waar we er in ons leven mee te 

maken (willen) hebben. Hoe? Dat staat niet vast, want we zijn vrije 

mensen, en met Michaël strijden betekent steeds opnieuw zoeken naar 

het goede. Dat doen, klein of groot, en de rest aan Michaël overlaten.  

 

Ton Besterveld 

 

 



 

MENSENWIJDINGSDIENST 

   

 

Zondag       10.30 uur           

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 18 november i.v.m. de synode 

 

Donderdag   9.15 uur          

 

  

• Op zondag 26 oktober begint de wintertijd, de klok wordt één 

uur teruggezet. 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Michaëltijd 

Maandag  29 september   Mattheüs 22, 1-14 

Zondag  5 oktober   Mattheüs 22, 1-14 

Zondag  12 oktober  Openbaring van Johannes 12 

Zondag  19 oktober  Openbaring van Johannes 19, 11- 

                                                           16 

Zondag  26 oktober   Efeziërs 6, 10-18 

 

Trinitarische tijd 

Zondag  2 november  Openbaring van Johannes 1, 9-20 

Zondag  9 november  Openbaring van Johannes 3, 1-6 

Zondag  16 november  Openbaring van Johannes 7 

Zondag  23 november  Openbaring van Johannes 21 

 

Adventstijd  

Zondag  30 november  Lukas 21, 25-36 

 



 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

  

Zondag 12 oktober om 11.45 uur i.v.m. het Michaëlfeest  

Zondag 26 oktober, 9 en 23 november om 10.00 uur 

 

Verhaal voor de zondagsdienst 

om 9.30 uur (op 12 oktober zal er geen verhaal voorafgaand aan 

de zondagsdienst zijn) 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het 

verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

 

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

 

Jeugdwijding 2026 

In oktober beginnen we met de voorbereiding op de jeugdwijding die 

op zondag 12 april in de Paastijd in 2026 zal plaatsvinden.  

Data: 12 oktober, 9 november, 7 december, 18 januari en 1 maart 

telkens van 15.00 tot 19.00 uur, weekend 13-15 maart, 12 april 

Jeugdwijding. 

 

Meer informatie vind je in de folder over het sacrament van de 

jeugdwijding. 



Komt je kind voor de jeugdwijding in aanmerking (8e klas/2e klas 

middelbare school of 14 wordend in komend schooljaar) neem dan 

contact op met Ardan Heerkens.  

 

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

Trinitarische tijd 

Zondag 28 september    Lukas 7             Opwekking van de  

          zoon van de weduwe 

 

Michaëltijd 

Zondag 12 oktober    Openbaring 12  De strijd van Michaël 

Zondag 26 oktober    Efeziërs 6,10-19 Wapenrusting 

 

Trinitarische tijd 

Zondag 9 november    Openbaring 3  Aan de engel in de  

       gemeente te Sardes 

Zondag 23 november    Openbaring 21  Het nieuwe Jeruzalem 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

Michaeltijd  

 

Weerklonken heeft de roep   Onoverwinnelijk sterke  

Dood noch leven     held 

 

Trinitarische tijd 

Groot en vol wonderen    Dank aan de aarde 

De God van de Vrede 

 

 



 
 

 
 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

(…) 

 

Taakverdeling 

Met de komst van Loes van den Heuvel is het misschien goed om 

duidelijk te maken wat de rol is van de verschillende geestelijken die 

in de gemeente actief zijn. 



Ardan Heerkens, Loes van den Heuvel en Ton Besterveld vormen 

samen het convent. Ardan en Loes nemen ook deel aan het bestuur en 

zullen het grootste deel van het verdere gemeentewerk verzorgen. Ton 

zal als senior wat vaker afwezig zijn en naast het celebreren 

voornamelijk inhoudelijke bijdragen verzorgen. Alle drie geestelijken 

zijn beschikbaar voor gesprekken. 

Els IJsselmuiden woont in de buurt maar is met emeritaat en maakt 

daarom geen deel uit van het convent. Wel zal ze af en toe een 

weekdienst celebreren en soms op zondag bij een dienst aanwezig 

zijn.  

De besprekingen van het convent zijn op maandagochtend; zo 

mogelijk beginnen we dan met een (stille) mensenwijdingsdienst van 

9-9.45 uur. Graag in deze tijd niet storen. 

 

Sacramenten en gemeenteboek  

Op zondag 31 augustus heeft Anna Roos-Maria Thijs Andringa (* 17 

juli 2025) het sacrament van de doop ontvangen. Haar wachters zijn 

Maya Kühn en Nina Simons. 

 

Altaarschildering 

Inmiddels kunnen we melden dat het kunstzinnige proces van de 

altaarschildering is afgerond. Irene van der Laag heeft de schildering 

overgedragen aan het convent. Het laatste wat nu nog moet gebeuren 

is de technische afwerking: daar wordt hard aan gewerkt.  

Zodra duidelijk is, wanneer de schildering gewijd gaat worden en 

vanaf dan boven het altaar in de cultusruimte zal zijn, zullen we de 

gemeente informeren. 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie 

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Data: 9 oktober en 6 en 20 november 

Tijd: 10.30-11.45 uur  



 

‘Hoe ben je hier gekomen?’ 

Een gespreksgroep waarin telkens één iemand zich voorbereidt om te 

vertellen hoe hij of zij bij de Christengemeenschap is gekomen. 

Data: 16 oktober en 27 november 

Tijd: 10.30-11.45 uur 

 

In Hengelo: Lukasevangelie  

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 9 oktober en 6 november 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

 

Toespraken na de dienst 

Tot aan de zomer van 2026 gaat de toespraak over de perikoop: het 

evangeliegedeelte, dat die week in de dienst gelezen wordt. De 

toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3e zondag van de 

maand. 

Data: 19 oktober en 16 november. 

 

Michaël 

Zondag 5 oktober, 12.00 -13.00 uur 

In een tijd waarin zich zoveel voordoet kan het gevoel ontstaan het 

contact met de wereld te verliezen. Hoe zorgen we ervoor dat we 

staande blijven en onszelf niet verliezen? 

Een voordracht met euritmie verzorgd door Ardan Heerkens en 

Wieger Veerman.  

 

Michaëlfeest voor kinderen en volwassenen 

Zondag 12 oktober, 12.00 – 12.45 uur 

Na de zondagsdienst voor de kinderen, die op deze zondag ná de 

mensenwijdingsdienst plaatsvindt, is er een Michaëlfeest voorbereid 

door de jaarfeestengroep. Na een kort verhaal gaan we op zoek naar 



de balans in het midden, zowel jong als oud wordt uitgenodigd om 

daar een steentje aan bij te dragen. Na afloop is een vrijwillige 

bijdrage wenselijk. 

 

Projectkoor 

Op dinsdag 28 oktober is de eerste bijeenkomst van het 

projectkoortje in de tijd naar kerstmis toe. 

Tegen die tijd komt er een intekenlijst in de hal te hangen. 

Dinsdagen 15.30-16.45 tuinzaal 

 

Ministranten-avond 

Donderdag 30 oktober, 19.30 - 21.00 uur 

De avond is voor mensen die ministreren in de mensenwijdingsdienst. 

Er wordt zowel inhoudelijk gewerkt als ook aandacht besteed aan 

praktische zaken. Een uitnodiging ontvang je van de coördinator.  

 

Viering rondom de gestorvenen 

Zondag 2 november na de dienst 

Aan de hand van een korte inleiding en kunstzinnige verwerking 

willen we stilstaan bij de mensen die van ons zijn heengegaan. Het is 

een eenvoudige viering, georganiseerd door de waakgroep, die tot 

12.45 uur duurt.  

 

Lunchconcert op 9 november 

Op 9 november is er om 12.00 u een lunchconcert waar het 

Divertimento KV 563 van Mozart wordt uitgevoerd.  

Dit prachtige en zeer lange stuk (ongeveer 45 min.) wordt uitgevoerd 

op darmsnaren en met aandacht voor de historische 

uitvoeringspraktijk door violist Kees Hilhorst, altviolist Hans 

Rijkmans en celliste Marike Tuin. 

Ondanks de titel Divertimento (verstrooiing) is het een stuk met grote 

diepgang en vonden wij het zeer geschikt voor de tijd rondom 

Allerzielen.  

Mozart componeerde het stuk in 1788, behoorlijk aan het eind van zijn 

leven. Mozart zoekt hier de grenzen op van wat mogelijk is met een 



strijktrio. Het wordt gezien als een meesterwerk en één van zijn meest 

geïnspireerde kamermuziekwerken. 

 

Afsluiting van het kerkelijk jaar 

Zondag 23 november kijken we na de dienst terug en vooruit op het 

kerkelijke jaar. 

 

Apocalypse 

Wat vorig jaar een experiment was willen we nog een keer herhalen: 

Op donderdag 27 november zal Ton Besterveld de volledige 

Apokalypse van Johannes lezen, afgewisseld met geïmproviseerde 

muziek door Christine Maris, Tony Kiesouw en Michel Lauer. Het 

geheel duurt ca. 1 u 45.  

Aanvangstijd 19.00 uur   

 

Adventstuin 

Zondag 30 november 15.30 uur 

Op de eerste zondag van de Adventstijd is er de Adventstuin voor de 

jonge kinderen. Ieder kind mag samen met de engel naar het midden 

van de spiraal lopen om daar een kaarsje aan te steken; de tuin wordt 

steeds lichter. Er klinkt muziek, er wordt een verhaal verteld en we 

zingen samen adventsliederen. 

 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Oproep voor nieuwe ministranten  

Een behoorlijk aantal ministranten heeft de afgelopen tijd, of zal de 

komende tijd, het ministreren moeten neerleggen. We danken hen zeer 

voor hun inzet! 

In verband hiermee worden meerdere mensen gezocht, om te gaan 

(leren te) ministreren tijdens mensenwijdingsdiensten. 

Overweegt u om te willen gaan ministreren, of zou u hierover willen 

uitwisselen, neem dan contact op met één van de geestelijken. 



Koffiegroep zoekt versterking 

De koffiegroep is op zoek naar versterking. Mocht het u leuk lijken af 

en toe op zondag de koffie, thee en limonade te verzorgen, spreek dan 

Leo Tobi of één van de geestelijken aan. 

Ardan Heerkens  

 

Gezamenlijke maaltijd  

Op de donderdagen 9 oktober en 6 november telkens om 12.00 uur 

is er een gezamenlijke lunch, georganiseerd door de contactgroep. U 

neemt zelf uw brood mee, voor soep wordt gezorgd. 

Iedereen is welkom! 

 

De tuin 

De tuin heeft binnen de kaders of er een beetje naast iets achteloos. 

Soms is het overmacht en tegelijkertijd mogen er planten opkomen die 

kwamen aanwaaien zoals o.a. witte schermbloemigen. Met de zeer 

aanwezige koekoeksbloem zit het anders, want die is ooit bewust 

uitgezaaid en geeft al vroeg kleur aan het geheel. Soms ook kloppen 

omvang, textuur en kleur van de gewassen als een harmonieus geheel 

en is er m.i. altijd ergens een tuinfeestje te beleven.  

Wie kon zich rond eind juni op het uitgedroogde grasveld nog de 

overweldigende bloei van sneeuwklokjes en tere lila boerenkrokus 

voorstellen? Die bloei is zeer welkom voor de bijen. Of aansluitend 

onder de linde op Tonny's wens meer stinzenplanten als de 

magentakleurige krokussen, narcisjes, tulpen en zelfs kievitseitjes in 

april. 

Al vroeg in het jaar begon Leo met de snoei van de leilindes en 

maakte het werk later af en Kees knipte de haag. Tonny, Kees en Leo 

haalden een paar keer paardenmest, die door omstandigheden nog niet 

meteen werd gecomposteerd. De meest verteerde oude mest werd met 

wat kalk direct op de perken gebracht waar tegelijkertijd de planten de 

grond uitvlogen in het prachtige voorjaar. Wel droog zodat we in 

maart/april met gieters in de weer waren en toen de slang aansloten. 

Verder probeerden we iets tegen de afkalving van de oostelijk gelegen 

oever te doen waar je op sommige plekken door de grond kon zakken. 



Daar werkten we met takkenbossen of ander organisch materiaal. 

Antonin kruide extra aarde uit op het paadje langs het water uit de tuin 

van Ardan en Angelique. Er kan een sterke stroming van het Cabinet 

tegen deze wal beuken en volgens mij zit er een overlaat op enkele 

meters afstand, gezien de fonteinen die soms plotseling kunnen 

opbruisen. 

Van nonchalance is er geen sprake bij het werk van Magda en Ina, hun 

lenige botten knielden en hurkten neer om onkruid tussen de 

terrastegels en elders weg te peuteren en veegden in de droge periode 

telkens weer de dode naalden van de conifeer op. Voorlopig hoeven 

we geen paden meer te schoffelen en aanharken door de vorig jaar 

gehakselde takken en kunnen we die aangeveegde naalden erover 

uitstrooien. 

De witte ramblerroos Bobbie James werd om de fraaie belettering van 

de Johanneskerk gedrapeerd en de andere rambler Rosa filipes 

Kiftsgate bloeide massaal en stralend: zij was onze fiere pinksterblom. 

Omstreeks die tijd waren we getuige van een grote bijenzwerm en na 

talloze pogingen deze te vangen vlogen de bijen weg maar lieten zich 

ook later niet allemaal in de schepkorf vangen. 's Avonds zijn de bijen 

zelf in de klaarstaande kast op het grasveld gevlogen. Deze nam Jan 

mee; in juli stond er nog een klein volk dat wachtte tot er genoeg 

werkbijen zouden zijn die voor het broed konden zorgen en voor meer 

voedsel. Bij een evt. bijensteek zijn in de kerk zalf en korrels 

aanwezig. 

Naast vlinderachtigen waren er vooral veel libellen en juffers te zien. 

Intussen pootte Tonny op het bloemenweitje voorgezaaide 

zomerbloemen, gladiolen en dahlia's en leeuwenbekjes onder de 

tamarisk (slakkenproof). Verder bestond het werk uit ordenen, 

knippen, snoeien, ook voor de composthoop. 

 

Het Sint Jansfeest in de tuin. 

Eerst wilde ik hiermee beginnen, echter besloot toch de 

chronologische volgorde van het tuingebeuren aan te houden.  

Op 29 juni vierden we weer het Sint Jansfeest in de tuin. Maar voordat 

het vuur ontstoken werd onthulde Ardan onder de linde een mooie 



robuuste teakhouten bank die maar liefst de Corinabank genoemd 

wordt. Ik dank de organisatoren en de gemeente voor deze 

fantastische tuinaanwinst en blijk van waardering voor plezierig werk 

in deze bijzondere omgeving. 

Ons viel enkele dagen ervoor ook een sierlijk wit bankje van 

gedeeltelijk smeedijzer toe, vanaf Karins zolder door Kees en Karin 

meteen op de goede plek neergezet  

Moge al dit moois een prettige rustplek en plaats voor gesprekken 

bieden! 

Erna werd onder de linde zoals Hans dat kan vrolijk en levendig het 

Sint Jansverhaal verteld. Na het verhaal kon het feest verder 

losbarsten. 

Leo schonk opnieuw koffie, thee en sap. Op de stijlvol gedekte tafel 

op het terras stonden zelfgemaakte taarten, cake en broodjes klaar. 

Altijd welkom en lekker. 

Jorrit en Ardan legden een bushcrafttest af door het Sint Jansvuur te 

ontsteken met vuursteen staal, stro als tondel en heel hard blazen. Uit 

de Baskische doedelzak en accordeon van Dries en Lyanne klonken 

sint Jansmelodieën waarop mee werd gezongen en reidansen 

uitgevoerd. Verder klotste "de rivier de Rhône" vrolijk tegen de 

oevers. En wie durfden er over het vuur te springen? 

Een prachtig vlot feest op een mooie zomerse dag. 

 

Tot slot: de allerlaatste vracht paardenmest werd nog in juni gehaald, 

want Jeanette zou haar paard van de hand doen. Hierbij hartelijk dank 

Jeanette voor de jarenlange samenwerking en alle jaren prachtige mest 

van de paarden, Ger ook dank voor de assistentie. 

In de tweede week van juli zette Tonny met hulp van Leo nog het 

begin van een nieuwe composthoop op van de verse mest en oude 

bruikbare stengels en takken (die later nog mocht aangroeien met 

nieuw materiaal). 

Tonny noemt de composthoop haar altaar. Zo is het! 

 

Corina Federer. 

 



 

VAN HET BESTUUR 

 

 

Medewerkersfeest 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen het medewerkersfeest te 

verplaatsen naar het begin van het volgende kalenderjaar. Zodra de 

datum bekend is, ontvangen alle medewerkers een uitnodiging via de 

contactpersoon van hun taakgroep. 

 

Uitnodiging najaars-ledenvergadering 

Donderdag 13 november 20.00 uur 

Deze avond wordt ieder jaar georganiseerd door het bestuur voor alle 

leden en belangstellenden. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. 

De agenda en bijbehorende stukken zullen tijdig digitaal aan de leden 

worden toegezonden en voor iedereen ter inzage liggen in de 

gemeentezaal. De avond wordt cultisch afgesloten. 

 

 

 

 

 

 


