
 

 

 

Pasen? 
 

Er gebeurt veel in de wereld, veel verschrikkelijks vooral. We 

hebben het ene nog niet verwerkt of het volgende dient zich al aan. In 

al dat lawaai kan de stille stroom van het religieuze leven zich 

nauwelijks handhaven. Het contrast met wat er in de wereld gebeurt is 

enorm. Alleen de Lijdenstijd schijnt goed op de toestand in de wereld 

aan te sluiten. Daarentegen lijkt de opstanding ver weg. 

Maar hoe ziet dat er vanuit de geestelijke wereld uit? Daar 

leeft een grote zorg om de aardewereld, maar die is niet zo gevoelig 

voor alles wat voor ons ‘nieuws’ is. De zorg gaat meer ernaar uit hoe 

het met de moraliteit van de mensen gaat, waar de mensen zich op 

richten, waar ze mee worstelen, hoe ze hun lot hanteren. Dan blijken 

in uiterlijke zin moeilijke tijden vaak innerlijk meer licht te brengen 

en omgekeerd.  

Dat het sprookje van het materialistische paradijs wordt 

verstoord door (dreigende) ecologische rampen, door oorlogen, door 

schandalen, betekent ook dat veel mensen de ogen opengaan. De 

tragiek van de mensheid is dat het kennelijk anders niet lukt om te 

merken wat wezenlijk is en wat niet.  

Als we ons afvragen waarom we van dingen schrikken en 

eronder lijden, dan merken we dat we een werkelijkheid in ons dragen 

die anders is, en die ons het contrast laat ervaren met de wereld om 

ons heen. Diezelfde werkelijkheid stimuleert ons om te (blijven) 

streven naar een betere wereld. De dood is overal om ons heen, maar 

de opstanding is ook in elk mens werkzaam. 

 

Ton Besterveld  

 

 

 

 



 

 

MENSENWIJDINGSDIENST 

 

 

Zondag       10.30 uur              

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 21 april.  

 

Donderdag   9.15 uur           

 

● Zondag 29 maart (Palmzondag) begint de zomertijd  

 

● In de Stille Week is er iedere dag een dienst, van maandag t/m 

zaterdag steeds om 9.15 uur.  

 

● Op Goede Vrijdag 3 april wordt het lijdensevangelie gelezen 

om 15.00 uur  

 

● 2de Paasdag maandag 6 april begint de dienst om 10.00 uur 

● Op dinsdag 12 mei zal de dienst in het Duits gehouden worden 

● Op Hemelvaart, donderdag 14 mei, begint de dienst om 10.00 

uur 

 

● Op 2e  en 3e Pinksterdag, maandag en dinsdag, begint de dienst 

om 10.00 uur 

 

● De trinitarische tijd na Pinksteren begint op een woensdag. De 

eerste dienst in die tijd zal in onze gemeente op donderdag 

zijn. 

 

 

 

 

 



HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Stille Week 

Zondag  29 maart  Mattheüs 21, 1-11 

Maandag  30 maart  Markus 11, 12-25 

Dinsdag  31 maart  Mattheüs 21, 23-32 

Woensdag 1 april   Markus 14, 3-11 

Donderdag 2 april   Lukas 23, 13-32 

Vrijdag 3 april   Johannes 19, 1-15 

Zaterdag 4 april   Johannes 19, 16-42 

 

Paastijd 

Zondag  5 april   Markus 16, 1-13 

Zondag  12 april  Johannes 20, 11-18 

Zondag  19 april  Johannes 10, 1-18 

Zondag  26 april  Johannes 15, 1-27 

Zondag  3 mei   Johannes 16, 1-33 

Zondag  10 mei   Johannes 14, 1-21 

 

Hemelvaartstijd 

Donderdag  14 mei   Johannes 16, 22-33 

Zondag  17 mei   Johannes 16, 22-33 

 

Pinksteren 

Zondag  24 mei   Johannes 14, 22-31 

 

Triniteit 

Woensdag 27 mei   Johannes 3, 1-21 

Zondag  31 mei   Johannes 3, 1-21 

 

 

 

 

 

 



ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN 

 

 

Zondagsdienst met verhaal vooraf 

Voorafgaand aan de zondagsdienst is er een verhaal voor de kinderen 

dat is afgestemd op het evangelie van die week. Het verhaal vormt de 

brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en die 

wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

 

Wenselijk is het om iets voor 9.30 uur aanwezig te zijn voor het 

verhaal, zodat we op tijd met het verhaal kunnen beginnen en we niet 

onderbroken worden door schuivende stoelen. 

Als het niet lukt op tijd bij het verhaal te zijn kun je altijd na het 

verhaal, zo rond 9.50 uur gewoon aanschuiven.  

Data: Zondag 5 april (Pasen), met om 15.30 uur de Paastuin en 19 

april, 3, 17 (11.45 uur i.v.m. het Hemelvaartfeest) en 31 mei. 

 

De zondagsdienst is voor kinderen vanaf klas 1 of groep 3.  

Wil je met je kind(eren) deelnemen aan de zondagsdienst, neem dan 

contact op met Ardan Heerkens voor een korte kennismaking door 

middel van een verhaal en een rondleiding door de kerk. 

 

Jeugdwijding 2026 

Op zaterdag 11 april kan iedereen een inleiding over het sacrament 

van de Jeugdwijding bijwonen, gehouden door onze bewindsdrager 

Paul-Philippe Stevens, om 16:00 uur. 

Zondag 12 april om 10.30 uur zullen zes kinderen de jeugdwijding 

ontvangen die hierop zijn voorbereid. De jeugdwijding is ingebed in 

de Mensenwijdingsdienst en voor iedereen vanaf 14 jaar om bij te 

wonen. Tijdens deze dienst zal de communie enkel aan de 

jeugdwijdelingen uitgedeeld worden.  

- 11 april 16:00 -17:00 u. inleiding over de Jeugdwijding 

- 12 april 10.30 u. Jeugdwijding 

 

 

 



HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST 

 

Paastijd  

Zondag  5 april   Markus 16, 1-7 

Zondag  19 april  Johannes 20, 11-18 

Zondag  3 mei   Johannes 20, 19-29 

 

Hemelvaartstijd 

Zondag  17 mei   Handelingen 1, 6-11 

 

Triniteit 

Zondag  31 mei   Handelingen 2, 1-11 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

 

MENSENWIJDINGSDIENST KINDERDIENST 

 

Paastijd  

Verrezen is de Heer   Open breekt de aarde 

O Heer, uw vrede wone onder ons 

 

Hemelvaart 

Verrezen is de Heer   Ik zeg het allen dat hij leeft 

O Heer, uw vrede wone onder ons 

 

Pinksteren 

Tot de hoogten 

Wij hebben niet ontvangen 

 

Triniteit  

Gij zijt de bron van alle bestaan Ontwaak mijn hart 

De vrede Gods 

 



 
 

 
 

 



 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

 

 

Afwezigheid geestelijken 

Ton Besterveld is afwezig van 20 t/m 22 april i.v.m. de synode en van 

3 t/m 30 mei en van 1 t/m 5 juni i.v.m. de internationale synode. 

Ardan Heerkens is afwezig van 20 april t/m 1 mei en van 1 t/m 4 juni 

i.v.m. de internationale synode. 

Loes van den Heuvel is afwezig van 13 t/m 19 april (vrije dagen), van 

20 t/m 22 april (synode) en van 1 t/m 5 juni i.v.m. de internationale 

synode. 

In dringende gevallen te bereiken via de voorzitter van bestuur (zie 

onder ‘Welkom’). 

 

Priester-nascholing vanuit het seminarie Hamburg 

Van zaterdagmiddag 9 mei tot en met dinsdag 12 mei zal er in de 

Johanneskerk een nascholing voor priesters zijn vanuit het seminarie 

in Hamburg. Dit betreft een kleine groep deelnemers, waaronder Loes 

van den Heuvel. Alle geplande activiteiten vanuit de gemeente zullen 

gewoon plaats kunnen vinden. Zondagochtend zullen deelnemers ook 

bij de Mensenwijdingsdienst en de koffie aanwezig zijn. Op dinsdag 

12 mei zal de Mensenwijdingsdienst om 9.15 uur in de Duitse taal 

worden gehouden. Deze dienst kan iedereen bijwonen. 

 

Sacramenten en gemeenteboek  

 

(…) 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie  

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de 

Mensenwijdingsdienst bespreken we het Johannesevangelie.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom! 

Data: 9 april, 7 en 21 mei 

Tijd: 10.30 - 11.45 u.  



 

“Hoe ben je hier gekomen?” 

Een gespreksgroep waar telkens één iemand vertelt hoe hij/zij bij de 

Christengemeenschap is gekomen. 

Datum: donderdag 16 april 

Tijd: 10.30 - 11.45 u.  

 

In Hengelo: Lukasevangelie 

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 16 april, 18 juni 

Tijd: 20.00-21.30 u. 

Mocht u willen aansluiten, neemt u dan contact op via de voorzitter 

van bestuur (zie onder ‘Welkom’). 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Toespraken na de dienst 

Tot aan de zomer van 2026 gaat de toespraak over de perikoop: het 

evangeliegedeelte, dat die week in de dienst gelezen wordt. De 

toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3e zondag van de 

maand. 

Data: 26 april en 24 mei 

 

 

AANKONDIGINGEN 

 

‘Judas’ 

Donderdag 2 april,  10.30 - 11.45 uur 

Een inleiding door Ardan Heerkens. 

 

‚Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze‘ van Haydn 

Donderdag 2 april, 20:00 uur 

Op Witte donderdag, 2 april, zal het Weidlerkwartet in de tuinzaal van 

de Johanneskerk te Zutphen het bekende werk van Joseph Haydn “Die 

sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” uitvoeren. 



Tussen de muzikale delen zullen de betreffende evangelieteksten 

klinken. 

Het Weidlerkwartet speelt op bijzondere instrumenten, gebouwd door 

Karl en Hartmut Weidler die via hun leermeester geïnspireerd werden 

door aanwijzingen van Rudolf Steiner omtrent klank en houtsoorten. 

We geven de vier musici graag een passende vergoeding en vragen 

van de toehoorders daarom een ruimhartige vrijwillige bijdrage met 

een minimum richtbedrag van € 15,00. 

 

 

Lijdensevangelie 

Vrijdag 3 april om 15:00 uur  

In de Stille week vindt op vrijdag 3 april om 15.00 uur een cultische 

viering plaats, waarin het lijdensevangelie wordt gelezen, omlijst door 

muziek. Dit moment stemt overeen met het negende uur waarop 

Christus aan het kruis sterft. Iedereen is welkom die op deze dag en op 

dit uur stil wil staan bij de gebeurtenis op Golgotha. 

 

 

Paastuin  

Zondag 5 april om 15.30 uur 

De Paastuin vindt plaats op eerste Paasdag en is bedoeld voor 

kinderen van 3 tot 10 jaar. De Tuinzaal wordt dan omgetoverd tot een 

tuin waarin ieder kind om de beurt naar de Paasgrot mag lopen. Er is 

een verhaal, muziek en een verrassing voor elk kind.  

Iedereen is welkom! 

Graag een vrije bijdrage na afloop. 

 

 

Inleiding over de Jeugdwijding 

Zaterdag 11 april 16-17 uur 

Een inleiding over het sacrament van de Jeugdwijding gehouden door 

onze bewindsdrager Paul-Philippe Stevens, die op zondag de 

jeugdwijding zal voltrekken. Iedereen is welkom! 

 

 

 



Hemelvaartfeest 

Zondag 17 mei, 12.00 uur 

Een feest georganiseerd door de jaarfeestengroep voor jong en oud. 

Iedereen van harte welkom! 

 

 

Uitstap naar Kampen  

Woensdag 20 mei  

We gaan er weer op uit en dit keer gaat de reis naar Kampen, het 

mooie stadje aan de benedenloop van de Ijss el. De bus is alvast 

gereserveerd. Door omstandigheden is het ons niet gelukt het 

programma voor die dag voor de kopijsluiting van het 

gemeentebericht bekend te maken.  

De tijd van vertrek en meer informatie zal vanaf begin april te vinden 

zijn op het prikbord in de hal.  

Wil je mee, meld je dan voor 1 mei aan bij Frans Bouts of vul je naam 

in op de deelnemerslijst in de hal. Zodra het geld is overgemaakt is je 

plaats gezekerd.  

Vanaf 30 deelnemers kan het doorgaan en zijn de kosten gedekt. Zijn 

we met meer, dan komt wat over is in een potje voor de volgende 

uitstap. 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 

Van de Penningmeester 

Op 26 maart is de jaarlijkse voorjaars ledenvergadering. Daarin wordt 

teruggekeken op 2025 en het financiële jaarverslag gepresenteerd. De 

cijfers over 2025 laten zien dat incidentele bijdragen ten opzichte van 

2024 minder waren en daarmee de inkomsten als geheel ongeveer 

3,5% lager zijn dan in 2024. De meer structurele bijdragen aan de 

lopende huishouding zoals: leden- en belangstelleden bijdragen, 

bijdragen voor o.a. sacramenten, collectes, gemeenteberichten, en 

overige gemeente-activiteiten toonden daarentegen wel een lichte 

stijging van ca 3.3 %. Uiteraard wil ik U allen hartelijk danken voor 

Uw bijdrages in 2025. 



De inkomsten waren in 2025 niet in balans met de uitgaven en 

daarmee zijn de reserves flink aangesproken. Deze extra uitgaven zijn 

uitgaven aan: het Toelagenfonds (waaruit onze gemeentegeestelijken 

hun toelage voor levensonderhoud ontvangen) de Gezamenlijke kas 

(waaruit de financiering van het landelijke en internationale werk 

wordt ondersteund), een nieuwe altaarbeeltenis, schilderonderhoud en 

enkele reparaties aan het gebouw.                                                               

Leden krijgen voor de ledenvergadering op hun mailadres het boekje 

voor de voorjaarsvergadering toegestuurd en mocht U dit willen inzien 

dan zijn een aantal inkijk exemplaren in de gemeentezaal ter inzage 

beschikbaar. 

Mocht U zich door dit schrijven afvragen hoeveel van U verwacht 

wordt in verhouding tot uw persoonlijke mogelijkheden om het werk 

van de Christengemeenschap in de toekomst met uw bijdrage mogelijk 

te maken dan ligt in de hal bij binnenkomst in de ‘Johanneskerk’ een  

financiële folder waarin U deze informatie kunt vinden.  

Tot slot het volgende verzoek:                                                                                      

In het afgelopen jaar ontvingen we bijdragen waarvan de schenker 

(naam op het bankafschrift) niet als lid of belangstellende 

geregistreerd staat. Ook is niet altijd duidelijk wat de bestemming van 

Uw bijdrage is. Om de boekhouding goed uit te voeren verzoek ik 

altijd te vermelden waar de bijdrage voor is ( leden- of 

belangstellenden-bijdrage, gemeenteberichten, sacrament, gesprek met 

de priester, deelname godsdienstles en kinderdiensten of een 

gemeenteactiviteit ) Tenslotte: indien de naam op het rekeningafschrift 

afwijkt graag met uw naam zoals U zich bij ons heeft aangemeld.  

 

Jan Arnout Renken. 

 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

Gezamenlijke maaltijd 

Op 21 mei, 18 juni telkens om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch 

georganiseerd door de contactgroep. U neemt zelf uw brood mee en 

wij zorgen voor soep, koffie en thee. Iedereen is welkom! 

Verslag van de landelijke muziekdag 



Zaterdag 21 februari hebben enkele leden van de muziekgroep van 

onze gemeente deelgenomen aan de landelijke muziek dag, in de 

Christoforuskerk te  Bussum. 

We werden hartelijk ontvangen door Graig Wiggins met thee, koffie 

en heerlijke zelf gebakken koekjes.  

De dag begon met de Mensenwijdingsdienst. Daarna voegden zich 

andere deelnemers bij ons en verzorgden Marie-Hélène van Tol en 

Graig Wiggins de inleiding. 

Marie-Hélène stelde ons 2 vragen:  

-  Wat is het vernieuwende in de muziek? 

-  Wat brengt ons in beweging? 

De muziek is dienstbaar aan de dienst. Het gaat er niet om dat we naar 

een mooi muziekstukje luisteren.  

De muziek hoort bij het moment in de dienst en de tijd in het jaar. De 

muziek leidt ons naar wat volgt, bijvoorbeeld naar het offer. 

Een deelnemer maakte de volgende opmerking, de muziek in de dienst 

is niet van de wereld. Het bevindt zich tussen de 2 krachten, de 

Luciferische en Ahrimanische. 

Na de inleiding was het mogelijk om te reageren.   

Graig vertelde over de ontwikkeling in zijn biografie v.w.b. het 

muzikale en het religieuze. Wie daar van invloed zijn geweest en wat 

hij in zijn leven tegen kwam. 

In de pauze konden we kiezen uit heerlijke soepjes. We kwamen 

daarna samen in de kring om naar muziek te luisteren en te raden in 

welke tijd van het jaar de muziek paste. 

Een nieuw gecomponeerd lied  werd ons ten gehore gebracht en 

vervolgens gezongen.  

We gingen uiteen in 2 groepen om verschillende muziek oefeningen 

met elkaar te doen. Met de verschillende instrumenten  

improviseerden we over en weer. Dit was heel verrassend en leuk om 

te doen. 

Voor ons deelnemers uit Zutphen was het een zeer geslaagde dag.  

 

Magda Nell en Janny Redeker 

 

 

 



VOORAANKONDIGINGEN 

Op donderdag 11 juni, na de dienst, zal Marie-Hélène van Tol, 

geestelijke van de gemeente Eindhoven, vertellen over muziek in de 

cultus. Marie-Hélène is van huis uit musicus en sinds jaren verbonden 

met de landelijke en internationale muziekgroep. 

Internationaal Jeugdfestival  

Van 22 tot en met 26 mei zal het internationale jeugdfestival 2026 

vanuit de Christengemeenschap in Heidelberg gehouden worden, met 

als thema: “MENSCHSEIN: Finding the courage to be human”. 

Meer informatie is te vinden op https://iyfestival.org/en/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen als … 

- ik het gemeentebericht en het kwartaalblad In beweging per 

post wil ontvangen: neem contact op met Janny Wigman (via 

de voorzitter van bestuur, zie onder ‘Welkom’) 

- ik belangstellende wil worden: meld je aan voor het ontvangen 

van het gemeentebericht en In beweging. Zie hierboven. 

- ik lid wil worden: neem contact op met een van de geestelijken 

(via de voorzitter van bestuur, zie onder ‘Welkom’)  

 

 

 
 

https://iyfestival.org/en/

